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Open your eyes, open your mind!
Proud like a god, don't pretend to be blind.
Trapped in yourself, break out instead.
Beat the machine that works in your head!

- Guano Apes -


https://www.youtube.com/watch?v=WMCTWMhP2Kw&list=RDGMEMJQXQAmqrnmK1SEjY_rKBGA&start_radio=1&rv=PP4mREH2hrE
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Waarschuwing: Je gaat in mijn verhaal veel dingen treffen, waar een taboe op bestaat. Sterker nog,
ik maak een claim die niet bepaald lichtzinnig is, toch denk ik dat ik deze claim mag maken. In dit
boek moeten sommige mensen door de bittere pil heen bijten. Ik geef vol gas en ga in tegen de
gevestigde rode. Ik ben een rebel die de mensheid opnieuw moet inlichten, over wat de ware
realiteit is.

Mijn boek staat in het teken van spiritualiteit, niet religie. Ik bezit ook geen speciale superkrachten. Ik
kan niet over water lopen, de zieken met mijn spuug genezen, de doden herrijzen, en ik ben niet
eens in staat om zelf uit de dood op te staan. Wat ik wellicht wel kan, is de doden opnieuw tot leven
wekken.

Voor zover ik weet, ben ik slechts een mens van simpel vlees en bloed, dat neigt naar het hebben van
een heel simpel leven, toch is niets in mijn leven simpel. Ik geef je geen superkrachten, maar ik geef
je wel de sleutel tot geluk. ledereen zal mij in eerste instantie voor gek verklaren, en ze hebben groot
gelijk. Ik zou hetzelfde doen als ik in hun schoenen zou staan, toch is het zo dat ik met het schrijven
van dit boek, mijn claim volledig waarmaak.

De vraag waar alles om draait is: Ben ik gek, of toch misschien zo gek nog niet?



Don’t shoot the fucking messenger!

Mijn naam is ElImer Wierenga. Ik ben een van nature geboren sjamaan, en dat is een probleem. Ik
leef in Nederland en daar kent de sjamaan geen bestaansrecht. Meer dan 36 jaar lang heb ik met een
identiteit rondgelopen, waarvan ik niet wist dat ik het had. Jarenlang onderging ik de meeste
vreemde dingen en iedere keer rees de vraag bij mij: Waarom steeds ik? Waarom een ander niet? Op
mijn 36 vond ik het eerste puzzelstukje en toen is het balletje langzaam gaan rollen. Ik heb een
analyse op mijzelf uitgevoerd, en het eindresultaat is ziek te noemen, zelfs voor mijn standaard.

Met dit boek geef ik je een volledige kijk in het leven van een sjamaan. Ik heb besloten om bijna al
mijn ervaringen met je te delen. Ik speel open spel. Ik weet hoe de algemene gedachte is in deze
maatschappij, en het komt er op neer dat ik tegen iedereen moet ingaan. Het leidt allemaal tot
conflict, en ik heb geen andere uitweg. Toch hoef je om mij niet te treuren, ik ben namelijk geboren
om het conflict aan te gaan.

Er zijn twee redenen die aangeven dat ik een sjamaan ben. De eerste rede, dat zijn de ervaringen. Ik
heb vier verschillende gave, en deze spelen een zeer bepalende rol, wanneer het aankomt op mijn
beeldvorming van de realiteit. Het verschil tussen een paragnost en een sjamaan, is het volgende.
Een paragnost heeft vaak twee of drie gave, en heeft hier enige vorm van controle over. Ik als
sjamaan heb niets onder controle, gave komen en ze gaan. Het kenmerk van de sjamaan, is dat bij de
sjamaan alles draait om het opdoen van zoveel mogelijk ervaringen, in de meest brede zin van het
woord. Je krijgt niet een klein deeltje van de realiteit te ervaren, nee, je krijgt het volledige verhaal te
verwerken. Niets in het leven blijft voor mij geheim.

De tweede hint ligt verborgen in astrologie. Ik blijk namelijk een sterrenbeeld te vertegenwoordigen,
die niet meer bestaat. Ik zou er ook achter komen, dat een bepaalde religie enorm zijn best heeft
gedaan, om dit sterrenbeeld uit de geschiedenis te wissen. Toch is het hun slechts deels gelukt. In
andere oude culturen, over de gehele wereld, is dit sterrenbeeld wel terug te vinden. In dit geval
draait het allemaal om het sterrenbeeld van de Slangendrager. De Slangendrager staat in het teken
van het hiernamaals, paranormale gave, en streeft naar de ultieme waarheid. Alles draait om het
vellen van een waardig en eerlijk eindoordeel.

Al mijn paranormale ervaringen bij elkaar, behoren tot mijn universele opleiding. Dit betekend dat ik
mij al die tijd puur heb laten leiden, door mijn gevoel en impulsen te volgen. ledere keer als ik dit
gevoel achterna ging, dan leverde het mij iets bijzonders op. Dit gehele boek is mede mogelijk
gemaakt, door mijn gevoel en impulsiviteit. Vervolgens ben ik het allemaal rationeel gaan bekijken,
en ik deed weer nieuwe ontdekkingen. Alle informatie in dit boek, is volledig door de mangel
gehaald. Mijn doel is het dan ook om zo accuraat mogelijk te zijn. Ik ben zeer open, eerlijk en direct,
op het gebied van spiritualiteit. Ik maak het niet mooier en ik maak het ook niet lelijker. Ik hou alles
extreem zakelijk.

Ik sta echter voor een behoorlijke taak. Ik moet met alles tegen de gevestigde orde ingaan. Ik ben
een rebel die het anderen niet makkelijk maakt. De eerste uitdaging, is het taboe dat ik heb te
doorbreken. De tweede uitdaging, is dat ik alles opnieuw tot leven moet wekken. Alles staat bij mij in
het teken van dood en wederopstanding. Ik heb alles opnieuw tot leven te wekken, inclusief mijzelf.

In dit boek begin ik met het negatieve. Ik wil duidelijk hebben dat ik iemand ben die mentaal zwaar
heeft geleden. Ik draag misschien wel een belangrijke titel, toch is het zo dat ik elke streep keihard
heb moeten verdienen. Mijn levensweg is meedogenloos. Ik begin dan ook met het tonen van mijn
zwakke kant. Ik heb op mijn 24 levensjaar door enorm veel stress, een bipolaire stoornis
opgelopen. Ik wil jou vertellen wat dat precies inhoudt, en hoe ik deze ziekte de baas ben geworden.


https://www.youtube.com/watch?v=MPmLy_fROYo

Vervolgens stap ik over tot het hiernamaals. Dit is waar mijn universele opleiding begon. In drie jaar
tijd, zou ik extreem veel ervaringen krijgen op dit vlak. Ook vele jaren later, krijg ik af en toe nog
steeds een hint van de doden, dat ze er zijn. Tijdens deze periode gingen de gave in mij ook volledig
los. Er zat totaal geen rem op. Het is ook de gave van heldervoelendheid, dat mij fysiek en mentaal
tot op het bot zou slopen. Het maakte de weg vrij voor mijn eerste zware burn-out.

Ik wil mijn biografie afsluiten door mijn visie te delen. Alle ervaringen heb ik jarenlang bestudeerd en
ik heb heel lang moeten nadenken en zoeken, voordat ik de puzzelstukjes zou vinden. Ik ben eerlijk
gezegd al 9 jaar bezig met het schrijven van dit boek, en iedere keer doe ik steeds weer een nieuwe
ontdekking. Ik begon in zekere zin al aan het eindexamen, terwijl mijn studie pas begon. Nu ben ik
echter op het punt geraakt, dat ik alles heb ontrafeld.

Als ik mijn biografie heb besproken, dan wordt het tijd dat ik mij volledig ga richten tot het vergeten
sterrenbeeld van de Slangendrager. |k zal je alvast een hint geven, jullie hebben er allemaal weleens
van gehoord. Ik begin met de basis van astrologie, en verklaar waarom de Slangendrager nog steeds
een onderdeel vormt.

Daarna ga ik in op mijn 213 ervaring, en laat ik zien waar het uiteindelijk allemaal toe leidde. In dit
geval gaat het om een patroon dat steeds deed terugkeren, over verschillende periodes. Ik werd voor
gek versleten, maar achteraf gezien was ik niet gek. Ik was scherp en oplettend, en heb daarnaast
geen moment getwijfeld aan mijn eigen ogen.

Wanneer ik dat onderwerp uit de weg heb, dan wordt het tijd voor numerologie. Numerologie is
vandaag de dag compleet onbekend bij vele en het is dan ook volledig dood. Het is aan mij om deze
verloren kennis helemaal te herstellen, en ik bied iets extra in de vorm van mijn eigen formule. Om
het onderdeel spiritualiteit af te sluiten, eindig ik met mijn afzeikserenade richting religie in zijn
geheel. Ik ga mij op dit gebied niet inhouden.

Tijdens mijn universele opleiding, heb ik een aantal ontdekkingen gedaan, die verwijzen naar de
Slangendrager. Ik wil het dan ook hebben over oude culturen en ons ware verleden. De vraag die
gesteld moet worden is: Berust dit op pure toeval, of heb ik mijn vinger op de gevoelige snaar?

Ik sluit het boek af met een analyse op mijzelf, waarbij ik al mijn technieken in de strijd gooi.

Voordat je begint met lezen, wil ik alvast kwijt dat de kans enorm groot is dat je een conflict gaat
hebben met mijn visie. Het kan niet anders, want niets is wat het lijkt te zijn. Mijn advies is, laat alles
los wat je dacht te kennen, en begin opnieuw. Het is tijd voor een herkeuring, of een zogenaamde
reset. Mijn boek heeft heel erg veel weg van het zijn van een bijbel, en toch is dit nooit mijn intentie
geweest. Mijn doel was alleen om al mijn bevindingen te delen, en het heeft er automatisch toe
geleid. Ik wijs je de weg naar spiritualiteit.

Vandaaruit moet je het allemaal zelf gaan doen, door zelf het initiatief te nemen. Het is in mijn ogen
belangrijk, dat je de dingen zelf gaat ondervinden en ervaren. Ik weet namelijk als geen ander, dat
een ervaring heel veel meer waarde kent, dan het hebben van boekenkennis. Mijn boodschap gaat in
tegen vele bestaande denkbeelden, toch denk ik de ware realiteit grotendeels te hebben
blootgelegd.

Het laatste dat ik er aan wil toevoegen, is iets dat je misschien niet is ontgaan. Ergens kan ik het niet
toe laten om de muziek voor mij te laten spreken. Het is een soort van drang die ik niet kan loslaten.
ledere keer als ik het verwijder, dan sta ik er een uur later weer alles aan toe te voegen. Het is een
extra laag, en het is alsof het zo moet zijn. Ik laat de muziek voor mijn gevoel spreken. Ik sta in het
teken van de donder en bliksemgoden, hardcore is toevallig mijn ding. De muziek vertegenwoordigt



mijn gevoel van woede en geeft mij strijdlust. Elk nummer is heel specifiek uitgekozen, welke mijn
boodschap deelt. Mocht je mijn smaak niets vinden, dan raad ik het aan dat je de hyperlinks met rust
laat.

Het is tijd om te beginnen.



De gewonde heler.
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De gewonde heler.

Als sjamaan, vertegenwoordig ik een gewonde heler. Het komt er op neer dat ik aan heel veel
verschillende ziektes heb geleden, mentaal als fysiek. Er was een periode waarbij het één nog niet
was afgelopen en het ander al begon. Ik reeg jarenlang alles aan ziektes aan elkaar. Ik had de ziekte
van Pfeiffer opgelopen, maar ik heb dit niet doorgehad. |k ging vroeger altijd door, zonder te
stoppen. Ook heb ik de ziekte van Bell mogen ervaren. Het komt er op neer dat een hoofdzenuw van
je gezicht verlamt raakt. Het loopt door een small botkanaal en als het ontsteekt, dan speelt dat deel
van je gezicht geen informatie meer door. Ik was dan ook voor 6 maanden lang verlamt aan één kant
van mijn gezicht en het heeft zich nooit volledig hersteld. Als je goed naar mijn gezicht kijkt, dan valt
op te merken dat ik twee gezichten heb. Ik noem het de zon en de maan kant. De één lijkt opgewekt
en vrolijk, de ander somber en boos, toch is het verschil voor de meeste mensen moeilijk waar te
nemen. Het ligt er ook maar net aan wat je ziet. Voor de één is het glas halfvol en voor de ander
halfleeg. Door deze verlamming, heb ik onder andere het onderscheid leren maken, tussen lichaam
en ziel.

Toch was dat niet alles. Als Slangendrager sta ik in het teken van paranormale gave. Terwijl ik ziek
was, deed ik veel vreemde ervaringen op. De scheidslijn tussen wat echt en niet echt was, was voor
mij een strijd. Ik heb mij jarenlang verzet, om er uiteindelijk achter te komen, dat ik niets
gehallucineerd heb. Alles was echt.

Ik zal niet mijn gehele geschiedenis delen wat betreft mijn ziektes, toch zijn er twee dingen die ik
eruit wil halen. Beide behoren toe aan de bipolaire stoornis. Deze ziekte, kan je als mens stabiel
krijgen. Een onderdeel van deze ziekte, is de gedachtevlucht. Het klinkt onschuldig maar het is het
meest ernstige dat ik heb mogen ondergaan. Bij vele psychiaters, is dit begrip volledig onbekend. 1k
voel mij dan ook genoodzaakt om alles in hele heldere taal uit te leggen.

Na de gedachtevlucht raakte ik in een vier jaar lange depressie. Ook deze wist ik uiteindelijk de nek
om te draaien. Vervolgens had ik een uitloop periode van manie, om vervolgens weer compleet
stabiel te zijn. Ik schommel niet meer. Wat heel erg opvallend is, is dat ik nog weinig kan herinneren
van deze negatieve periode. Ik heb het meegemaakt, maar mijn hersenen hebben er weinig van
opgeslagen. Ergens ben ik er wel blij mee, aangezien het me niet meer remt in mijn strijd. lk ga
gewoon door, alsof er niets gebeurt is. Heerlijk!

Mijn gedachtevlucht.

Het was in een periode dat ik twee baantjes had en een opleiding volgde aan het HBO. Kort voor het
einde van mijn studie, ging het paranormale helemaal los. Ik had een gave die mij deed verbinden
met iemand anders, en het vrat enorm veel energie. Ik had geen idee hoe de band was ontstaan, laat
staan hoe ik het uit moest zetten. Voor drie maanden lang onafgebroken, ben ik met die persoon
verbonden geweest. |k kreeg vele waarschuwingen en dit ging door tot in mijn dromen. Ik had geen
moment rust. Toen ik de studie eindelijk had behaald, zakte ik weg in een enorme burn-out. Alle
stress van mijn studie, leidde tot mijn ondergang. Ik kreeg letterlijk het diploma aangereikt en toen
viel alle druk van presteren van mij af, met een knip in de vingers. |k zat heel diep in de shit.

Naast deze zware burn-out, gebeurde er het meest slechte dat er kon gebeuren. Na drie maanden
verbonden te zijn geweest, kwam ik eindelijk tot de conclusie dat paranormale gave bestaan. Sterker
nog, ik had ze zelf. Ontkennen had dan ook totaal geen zin meer. Dit was het moment waarop ik
onwijs boos werd. Ik voelde mij belazerd door iedereen om mij heen. ledereen had jarenlang tegen
mij staan liegen dat gave niet bestaan, en nu had ik ze zelf. Dit forceerde mij om alles dat ik dacht te
kennen van mij af te gooien, en helemaal opnieuw te beginnen. Ik realiseerde mij ook dat naast gave,
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nog veel meer dingen mogelijk konden zijn. Ik ben vervolgens obsessief naar informatie gaan zoeken,
en nam zoveel informatie in korte tijd op, dat mijn hersenen letterlijk vastliepen.

Om deze ziekte van de gedachtevlucht uit te leggen, gebruik ik een metafoor. De computer kent een
kort en lang termijn geheugen, ditzelfde geldt ook voor onze hersenen. Mijn hersenen liepen vast,
omdat het korte termijn geheugen, niets overschreef naar het lange termijn geheugen. Het probleem
was dat informatie niet werd verwerkt, en dat het zich bleef opstapelen. Normaal loopt de computer
vast en maak je een harde reset, het lichaam mist dit knopje.

Anderhalf jaar lang, heb ik in een staat verkeerd, waarbij ik met een zwaar uitgeput lichaam, een
ziekte trof, die niets anders deed dan mijn geestelijke en fysieke gesteldheid verder uit te putten. Ze
zeggen het was een druppel op de gloeiende plaat, mijn levensenergie was echter al verdampt,
voordat het de plaat kon raken. Laat ik het weer met een metafoor verwoorden, mijn lichaam kon
slechts acht volt leveren, maar de ziekte bleef constant om twaalf volt vragen. Ik ging letterlijk
helemaal stuk en het was niemand in mijn omgeving opgevallen. De burn-out viel niet op, door het
drukke gedrag dat mijn gedachtevlucht deed veroorzaken. Het waren twee compleet tegenstrijdige
signalen. Tijdens deze periode, ben ik te vroeg weer aan het werk gegaan en ben ik rauw doorgegaan
door mijn grenzen niet te accepteren. Ik wilde mijzelf bewijzen tegenover de maatschappij.

Een ander kenmerk aan de gedachtevlucht, is dat je gedachtes ontzettend snel gaan. Er zit ook geen
rem op. Tegen de tijd dat jij de eerste zin hebt uitgesproken, is het volgende verhaal in je hoofd al
begonnen. Informatie in het korte termijngeheugen, blijft zich herhalen. De enige uitweg die er nog
was, was eindeloos praten in wartaal. Het was de enige uitlaatklep die ik had. Toch heb ik de gehele
ziekte heel bewust ervaren. Mijn lichaam functioneerde niet goed, maar mijn ziel was echter heel
bewust van alles. Ik kon mij simpelweg niet anders voordoen. Ik heb iedereen om mij heen het
vertrouwen zien verliezen. Ik kon er echter niets aan doen om het tegen te houden.

Alles veranderde toen ik een oude vriend in de trein tegenkwam, toen ik op weg was naar mijn werk.
Ik kon niet stoppen met praten en ik sloeg helemaal door. Ik zag de relatie stukgaan en iedereen om
mij heen werd gek van mijn extreem drukke gedrag. Toen ik de trein uitstapte, toen realiseerde ik mij
dat ook deze relatie stuk ging. Ik was op dat moment helemaal klaar met die kutziekte. Het is
dezelfde dag en ik ben lekker aan het werk. Ineens komt er een gevoel in mij op, dat aangeeft dat ik
naar huis moest gaan, en dat ik de gedachtevlucht moest opschrijven. Ik ben meteen naar mijn
manager gelopen en kreeg toestemming om te gaan.

Toen ik thuiskwam opende ik een tekstdocument op de computer. Voordat ik begon maakte ik
mijzelf de belofte, dat alles dat door mijn kop ging, ik van me af moest schrijven. Ik gaf mijzelf het
bevel, om alles te mogen vergeten. Ik ben direct gaan typen en heb geen moment op taalfouten
gelet. Er kwam allemaal wartaal uit en ik ben non stop wezen typen om mij gedachtes bij te benen. Ik
zou uiteindelijk eindigen met 12 pagina’s aan informatie. lk sloot het document af en verwijderde
het. Dat was het moment dat ik voor het eerst in 18 maanden tijd, eindelijk weer een gevoel van rust
ervaarde. Ik had het resetknopje gevonden!

De volgende dag gebeurde hetzelfde. Ik was weer aan het werk en weer kreeg ik dat gevoel. Ik ben
dit keer zonder toestemming naar huis gegaan en ben opnieuw gaan schrijven. Ik maakte mijzelf
weer de belofte dat ik alles mocht vergeten. Dit keer kwamen er 15 pagina’s aan informatie uit. Toen
ik het document afsloot, was het moment dat ik mijzelf had genezen van de gedachtevlucht. Mijn
kop was helemaal leeg. Sterker nog, sinds dat moment, heb ik zelden nog spontane gedachtes. In
plaats van extreme drukte, is nu alles extreem stil. Ik ben van het ene extreme, overgegaan tot het
andere. In totaal had ik 27 pagina’s aan wartaal in mijn hoofd spoken, A4 formaat, lettertype Arial 11.
Ik heb de enorm zware test overleefd, en ik heb mijzelf geheeld door het volgen van een innerlijk
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gevoel. Het was ook het eerste moment dat zich voordeed, om te kunnen herstellen van de
onderliggende burn-out, toch bleef ik vanuit plichtsgevoel doorgaan met werken. Ik wilde mijn
steentje bijdragen. Ik wilde een normaal leven. Het was het stomste wat ik ooit had kunnen doen,
want nu ben ik voorgoed stuk.

Door de gedachtevlucht zou ik heel veel schade oplopen. De enige informatie die doorkwam tot mijn
lange termijn geheugen, was niet in de juiste volgorde opgeslagen. Alles stond door elkaar heen. Als
ik een verhaal wilde vertellen, dan begon ik in het midden, vervolgens herinnerde ik mij dat er nog
iets belangrijks vooraf gebeurde, om vervolgens er een einde aan te knopen, om een ander verhaal
te beginnen. Dit patroon, is later teruggekomen tijdens een totaal andere ervaring. Mijn
gedachtevlucht heeft ertoe geleid, dat ik opnieuw moest leren communiceren. Ik kon geen normale
zin meer uitspreken of schrijven, na de ziekte. In die tijd zat ik ook vol enorme woede. Niemand wilde
mijn situatie begrijpen. Ik ben nog steeds herstellende in mijn communicatie, en het komt nooit meer
helemaal goed. Ik ervaar heel veel problemen met grammatica. Zinsbouw is waar ik op faal. Toch heb
ik besloten om de uitdaging aan te gaan, door een boek te schrijven.

Waar het allemaal op neer komt, is dat ik deze ziekte van mij af heb geschreven, door naar een
innerlijk gevoel te luisteren. Er is geen medicatie aan te pas gekomen, ik heb alles rauw moeten
doorstaan. Toch was de ellende verre van voorbij.

Zelfkennis is macht.

Toen ik mijzelf genas van de gedachtevlucht, toen kreeg ik direct te maken met een vier jaar lange
depressie. Ik heb alles uit de hoed getoverd, om van deze ziekte af te komen. Er was niets dat leek te
helpen, tot het moment ik met een sterk gevoel wakker werd. Ik was in die tijd net bezig met
astrologie. Toen ik op een ochtend wakker werd, had ik een sterk innerlijk gevoel, dat aangaf dat ik
mijn sterrenbeelden moest bestuderen en ze als één bij elkaar moest zetten. De gedachte was: Als zij
blij zijn, dan ben ik dat ook. Zoals je merkt was ik compleet wanhopig en greep alles aan. lk ben
meteen aan het werk gegaan en het zou leiden tot een wonder.

Mijn zon staat in Boogschutter, mijn ascendant in Tweelingen, en mijn maan in Schorpioen. Toen ik
voor het eerst serieus ging kijken, viel het mij op dat ik altijd een Boogschutter was, of een
Schorpioen. Ik wankelde tussen extremen en was hun nooit tegelijkertijd samen. Mijn ascendant
Tweelingen, die kende geeneens bestaansrecht. Ik was volledig onbekend met mijn ware aard. Ik
bedacht vervolgens een beroep, waarbij alle drie de sterrenbeelden, gelijktijdig tot hun recht deden
komen. Ik heb ze letterlijk als een team samen gezet. Bij alles wat ik zou doen, zouden zij alle drie tot
hun recht komen. Dit was ook het moment dat ik ook voor het eerst het paranormale zou omarmen,
in plaats van ertegen te strijden. Ik gaf mijn wil voor het hebben van een normaal leven op.

Ik gaf mijzelf het stempel paranormaal onderzoeker en vervolgens gebeurde er een wonder. Mijn
vier jaar lange depressie was weg, met een knip in de vingers. Het verschil in mijn gevoel was zo
ontzettend radicaal, dat het er op leek alsof ik al die jaren daarvoor nooit depressief was geweest. |k
zat vol energie en voelde mij geweldig. Het effect was letterlijk alsof iemand op een knopje drukte
om het licht aan te doen. Het was extreem radicaal en direct. Ik zag het als een aanwijzing van het
universum, dat ik mij eindelijk op het juiste pad bevond. Ik was goed bezig.

Je snapt dat ik astrologie sindsdien omarm. Ik heb zijn daadwerkelijke waarde mogen ontdekken.
Astrologie kan mensen helen van een depressie. Het was wederom een innerlijk gevoel dat ten
grondslag lag, in het oplossen van mijn mentale ziekte, net als bij de gedachtevlucht. Beide kwamen
voor, tijdens een moment van pure wanhoop. Astrologie, heeft op mij een helende werking gehad. Ik
ben sindsdien nooit meer depressief geweest. Ik loste mijn innerlijke oorlog op en werd ervoor
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beloond. Als de kennis van astrologie voor mij werkt, dan kan het ook voor jou werken. Zelfkennis is
macht.

Met de kennis die ik nu bezit, zie ik wat het probleem was. Tijdens die slechte periode, benutte ik
mijn ware kwaliteiten niet. Ik deed de sterrenbeelden geen eer aan. Ik haalde niet het optimale uit
het geschenk dat mij gegeven was. Ik verzette mij er juist tegen, omdat ik een normaal leven wilde.
Door de kennis van astrologie juist toe te passen, werd ik beloond. Ik accepteerde eindelijk mijn gave
en het vreemde leven dat ik deed ervaren. Ik accepteerde eindelijk mijn geschenk.

Zoals je ziet, heb ik mijn strepen door heel veel mentale strijd moeten verdienen. Ik heb zelfs keihard
moeten overleven en kwam in een wereld terecht waarbij iedereen tegen me was. De keiharde
waarheid is, dat er heel weinig mensen op Aarde zijn, die in mijn schoenen kunnen of durven staan.
Ik ben ook verre van populair, maar dat is ook niet mijn streven, ik doe wat van mij verwacht word. Ik
doe wat gedaan moet worden, zelfs als ik moet eindigen als een zondebok. Ik moet het in mijn Remy,
op gaan nemen tegenover de rest van de wereld. In die zin is wat ik doe gekkenwerk, toch ga ik er vol
voor.

Het is alles of niets.
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Het hiernamaals.
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Het hiernamaals en reincarnatie.

Ik heb heel veel ervaringen opgedaan met het hiernamaals. Het zoekt mij als het ware op. De doden
zijn meer bewust van wie ik ben, dan ikzelf. Ik heb een diepe interesse gehad in het hiernamaals en
zijn werking. Ik heb constant moeten werken met de kleinste details. Door alle details bij elkaar te
brengen, komt er een verhaal naar voren.

Het eerste waar ik het over wil hebben zijn de dimensies. Het leven dat we leiden op Aarde, kent
twee lagen in zijn bestaan. We hebben de dimensie van het leven en op de achtergrond is daar de
dimensie van de dood. Wij zijn als levende, niet bewust van het bestaan van het hiernamaals, maar
het hiernamaals is wel bekend met ons bestaan. Wij zien en horen hun niet, zij ons wel.

Het hiernamaals heeft ook twee uitkomsten. Je blijft als ziel achter op Aarde, of je betreed een
portaal dat je terugbrengt tot je ware oorsprong. Dat de ziel van de mens blijft hangen op Aarde, was
bij de oude Egyptenaren al bekend. Toch hadden zij het niet juist. Alleen slechte mensen blijven
achter op Aarde. Zij blijven hangen in het leven dat zij hebben geleid. Zij gaan vaak ook door met hun
negatieve gedrag en terroriseren de levende. Het hiernamaals op Aarde, is een vorm van een
gevangenis of hel.

Zielen die het portaal betreden, maken zich volledig los van het leven dat zij hebben geleid. Zij komen
in een omgeving die puur in het teken staat van liefde. Mensen met een bijna doodservaring, geven
aan dat dit gevoel ontzettend sterk en overweldigend is. Mensen omschrijven ook dat ze een 360
graden zicht hebben. Ze zien alles om hun heen, wat aangeeft dat de ziel niet meer word gelimiteerd
door oogkassen. Gedachtes zijn telepathisch. ledereen kan jou gedachtes lezen en horen, maar
andersom geldt dat ook. In het hemelse paradijs bestaan geen geheimen. Alles is van iedereen
bekend. Er is zelf een archief, waarop je kunt terugkijken op alle levens die je hebt gehad.

De vraag is: Wat is het leven precies? Deze Aarde kent enorm veel levensvormen. Er zijn al anderhalf
miljoen verschillende diersoorten ontdekt, en we hebben nog een lange weg te gaan. Dit betekend
ook dat wij als ziel, in vele verschillende vormen het leven kunnen ervaren. We kunnen als dier of als
plant herboren worden, mochten wij als ziel daarvoor kiezen. leder wezen brengt zijn eigen unieke
ervaring. Het leven zie ik dan ook als een uitstapje voor de ziel, met ontzettend veel opties.

Voordat zielen reincarneren, krijgen ze hun leven te overzien. Ze krijgen een script toegewezen en
kiezen de naam die zij in het leven willen dragen. Alles staat in het teken van een vrije keus. Voor
mensen die achterblijven op Aarde, wordt het lot gekozen. Zij krijgen uiteindelijk met karma te
maken. Wat je zaait, doe je oogsten. Het komt dus voor dat sommige zielen in een negatieve spiraal
blijven hangen, omdat de ziel weigert zich te willen aanpassen. ledereen krijgt uiteindelijk wat hij of
zij verdiend. In het hiernamaals lijkt de regel te gelden: Alles of helemaal niets.

Schaduwman.

Mijn eerste bewuste ervaring met het hiernamaals, vond plaats rond mijn 21* levensjaar. Mijn oom
was net overleden en ik ben tijdelijk in zijn appartement getrokken, tot het verkocht zou worden. Ik
was tijdens de zomer naar een voetbaltoernooi aan het kijken, met een aantal vrienden. We besloten
om een joint op te steken en ik was dat totaal niet gewend. Na twee keer inhaleren, begon mijn
wereld al vaag te worden. |k had het gevoel dat ik in de jaren 70 deed leven. Zelfs het voetbal op de
televisie, had die jaren 70 stijl. Tijdens de wedstrijd werd ik moe en besloot om me ogen te sluiten.
Het moment dat ik mijn ogen sloot, was het moment dat ik een keihard geluid in mijn rechteroor
hoorde schreeuwen. Ik schrok direct wakker en verdacht de persoon naast mij. Ik zag al snel dat hij
volledig in de wedstrijd zat en zag dat hij het niet kon zijn. Vervolgens had ik zoiets van: Het zal wel!
Ik sloot opnieuw mijn ogen en opnieuw hoor ik dat geschreeuw, keihard in mijn rechteroor brullen.
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Het geluid had heel veel weg van een gasbrander, maar het was chaotischer en rauwer. Het was een
soort van ruis, dat niet door mens of dier geproduceerd kan worden. Toen ik wederom wakker
schrok, zag ik vanuit mijn ooghoek dat er een zwart mannelijk gedaante bij de deuropening stond. lk
kon alleen het silhouet waarnemen. Het was een pikzwarte energie, die geen enkele vorm van licht
doorliet. Het was in die zin compleet massief. Ik wees er direct naar en maakte mijn vrienden erop
attent, dat er iets bij de deuropening stond. Zij zagen natuurlijk niets en wuifde het weg tot onzin. Zij
dachten dat ik het mij verbeelde, tot het moment ze er zelf mee te maken kregen.

Door de ervaring met de schaduwman, werd ik ertoe gedwongen om langzaam aan bekend te raken
met het hiernamaals en zijn werking. Toch viel op dat moment het kwartje niet. Ik gaf alle dingen die
ik meemaakte, niet de aandacht. Ik ging steeds door met het leven alsof er niets was gebeurd. Als het
gaat om geesten, toen had ik altijd het idee dat deze doorzichtig en wit waren. In mijn ervaring was
het figuur massief zwart. Ik weet uit eigen ervaring, dat dit hele negatieve wezens zijn.

Ik hoor mensen praten over vibratie en deze is heel laag in het hiernamaals op Aarde. Zoals ik al
aangaf, is het hiernamaals op Aarde een Hel. Het is een neutraal gebied, dat in het teken staat van
het negatieve. Met neutraal bedoel ik dat wezens van andere plekken uit het universum, zich goed
kunnen gedijen in die van ons. Als mensen praten over engelen, dan praten zij ook automatisch over
een hoge vibratie. Als het gaat om het hiernamaals, dan komen er veel demonen voor en engelen
lijken niet te bestaan. Het gerucht gaat dat engelen de lage vibratie niet aankunnen, en een te groot
risico lopen om zichzelf te verliezen. Er staat simpelweg teveel op het spel. Als het gaat om demonen,
zij voelen zich thuis en kennen geen vijand. Als het gaat om de definitie van engelen en demonen,
dan zijn dit wezens die komen van een andere planeet of ster. In andere woorden, het zijn
buitenaardse zielen.

Als het gaat om demonen, dan lijken zij een ware hekel te hebben aan alles dat leeft. Demonen
bezitten ook gave. Ze zijn ook heel goed in staat om het lichaam van een mens of dier over te nemen.
Ze hebben de neiging om je tot waanzin te drijven. Het doel is om jou de dood in te jagen en je
toegang tot het portaal te ontnemen. Ze lijken te teren op de energie van de ziel. Ze vallen je ook
aan, het moment dat jij op je zwakst bent. Vooral tijdens je slaap komen ze je bezoeken. Het is het
moment dat je compleet weerloos bent.

Demonen zijn in staat om dromen te beinvloeden, maar zij kunnen ook zorgen voor een zogeheten
slaapverlamming. Demonen zijn niet perse gebonden aan een plek of plaats, zij kunnen zich aan je
lichaam of ziel vastklampen. Dit laatste betekend dat het altijd met je mee reist, waar je ook heen
gaat. Vele demonen, zijn overigens opgeroepen door duistere rituelen. Het probleem hiermee, is dat
zij worden uitgenodigd, maar geen houdbaarheidsdatum dragen. Anders gezegd, ze kunnen naar hun
wil hier voor altijd gedijen, en wij hebben niet het vermogen als mens of als ziel, om hun te
verbannen of terug te sturen.

Het probleem met het christendom, is het feit dat het geen religie van God is. De titel Heer, verwijst
naar de God van destructie. In Hollywood films wordt het symbool van het kruis gebruikt, om
demonen uit te bannen. In de realiteit, gebeurt het tegenovergestelde. Demonen zijn namelijk totaal
niet bang voor dit symbool, wat blijkt uit het feit dat zij het kunnen manipuleren. Er zijn vele bronnen
te vinden, waarbij het kruis op zijn kop wordt gedraaid. Als het symbool wel een kracht zou bezitten,
dan zouden demonen er ver van wegblijven, toch gebeurt dit juist niet.

De ware symboliek achter het omdraaien van het kruis, is echter bij vele onbekend. De kerk heeft
astrologie verboden, toch komt het symbool van het kruis uit astrologie. Het kruis staat symbool voor
het menselijke lichaam. Als je iemand begraaft, dan zet je een kruis op het graf, om aan te geven dat
er een lichaam onder de grond ligt. Door het kruis op zijn kop te zetten, geef je aan antilichaam te
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zijn. Kortom, alles moet dood. Het volgende probleem is dat het symbool de demonen niet zwakker
maakt, maar juist op steroide zet. Het maakt het dus krachtiger. Het geeft wederom aan, dat het
christelijke en katholieke geloof, niet gericht is op het positieve in het leven.

Mocht je in aanraking komen met een demoon, weet dan ook dat niemand je kan helpen. In religie
wordt de claim gemaakt dat Jezus tot vele wereldwonderen in staat was. Alles wat de bijbel claimt
dat Jezus kon, is iets dat niet door een levend mens kan worden nagedaan. Exorcisme, is volgens de
bijbel zo’'n wereldwonder. Kortom, de kerk geeft hiermee aan je niet te kunnen helpen met je
probleem, tenzij zij zelf tot wereldwonderen in staat zijn.

Slaapverlamming.

In het leven heb ik vaak te maken gehad met een slaapverlamming. Toen ik nog heel jong was, kreeg
ik deze ervaring al. Ik herinner mij wakker te worden en ik was niet in staat om mij te kunnen
bewegen. Ook was ik niet in staat om te schreeuwen, er kwam slechts een zachte piep uit mijn mond.
Ik maakte er verder niet veel van en sloot me ogen, om direct weer in slaap te vallen. De volgende
ochtend dat ik wakker werd, was ik compleet uitgerust. Om deze rede dacht ik er nooit veel van, ik
nam namelijk nooit iets waar.

Toen ik in dat appartement verbleef, ben ik minimaal drie keer wakker geworden in een
slaapverlamming. Ik herinner mij wakker te worden en ik hoorde de mensen in de huiskamer nog
praten. Ik probeerde te schreeuwen maar er kwam en zachte piep uit mijn keel. Ik probeerde
vervolgens hun aandacht te trekken, door tegen de muur te bonzen. Ik kwam met mijn arm niet
hoger dan twee centimeter van het matras, en in plaats van te beuken, stond ik de muur te strelen.
Het lukte mij niet om hun aandacht te trekken, dus gaf ik het op en ging weer verder met slapen.

Een jaar later gebeurt er iets compleet extreem, wat mijn kijk voor altijd heeft veranderd. Het wezen
was me achtervolgt naar mijn ouderlijk huis. Ook dit keer werd ik wakker in een slaapverlamming,
maar in dit geval voelde ik iemand op mijn buik zitten, met het volle gewicht. Het was compleet
onzichtbaar. Ik werd ook bij mijn polsen gegrepen en werd tegen het matras aangedrukt. Toen ik
wakker werd, lagen mijn polsen naast mijn hoofd. Het had mij kennelijk eerst klaargelegd, voor het
tot de aanval overging. Toen ik realiseerde dat er iets onzichtbaars op mij zat, schoot de adrenaline
dwars door me heen. Ik concentreerde mij vervolgens op mijn rechterarm, om los te breken. Alle
kracht die ik had, zette ik in om mijn arm op te tillen. Ik kwam heel langzaam omhoog en vervolgens
schoot ik na drie seconde los. Het gewicht was verdwenen en ik had mijzelf uit de slaapverlamming
gebroken. Dit is overigens de laatste keer geweest, dat ik met een slaapverlamming te maken heb
gehad. Ik ben meer dan 15 jaar verder en heb het sindsdien nooit meer ervaren. Kennelijk ben ik
geen makkelijk slachtoffer.

Toch wil ik nog wel het nodige kwijt over de slaapverlamming en zijn wetenschappelijke verklaring.
De wetenschappelijke verklaring is compleet uit de duim gezogen. Het klinkt misschien logisch, maar
dat maakt het nog niet waar. Het is ook bekend dat de wetenschap zich verzet tegen alles dat met
religie te maken heeft, echter heeft het hiernamaals niets met religie te maken. Het leven bestaat uit
het materiele (lichaam) en het spirituele (ziel). Het conflict dat bestaat tussen beide, is niets meer
dan een menselijke creatie. In de natuur, gaan beide juist heel erg goed samen.

De spirituele kloon.

Naast een demoon, heb ik ook te maken gehad met iets totaal anders. Ik noem het een klopgeest,
juist omdat het steeds klopte. In dit geval gaat het om iets dat ik zelf heb gecreéerd. Na mijn studie
verkeerde ik in een hele donkere periode. Ik ging stuk aan ziektes en niemand stond open voor mijn
verhaal en problemen. Ik was in die tijd beter af om tegen een muur te lullen, aangezien die geen
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kutopmerkingen terug geeft. Ik had zoveel onbegrip, frustratie en intense woede in mij zitten, voor
een lange tijd in een kleine ruimte, dat de energie is gaan stapelen en op een gegeven moment van
zichzelf is gaan leven. Ik had door mijn intense woede, per ongeluk een spirituele kloon gecreéerd.

Ik lag in mijn bed en voor het slapen keek ik altijd televisie. In dit geval ging het om een beeldbuis
televisie. Als je deze televisies uitzet, dan hoor je deze na pruttelen aan statische ontladingen. Het is
precies dat geluid, waar mijn klopgeest gebruik van maakte. ledere keer als ik mijn televisie uitzette,
dan begon het patroon. Dit duurde drie maanden lang, tot het moment het kwartje bij mij begon te
vallen. Ik merkte eindelijk op dat het steeds dezelfde volgorde had. Het ging steeds hetzelfde rondje
met de klok mee door mijn kamer, en het eindigde bij mijn bed aan het hoofdeinde.

Toen het kwartje viel, besloot ik om bijdehand te zijn en te gaan voor de ultieme test. Toen ik de
televisie uitzette, toen hoorde ik een statische ontlading van mijn computer komen. Dit was het
startsein en ik begon het te bevelen. Ik zei nu de kast, en er volgde direct een tikje. Nu mijn radio, en
er volgde een tikje. Nu mijn televisie, en er volgde een tikje. Ik eindigde met: En nu een tikje boven
mij hoofd! Dat was het moment alsof iemand uithaalde met een moker. Er volgde een enorme knal.
Ik schrok me de pleuris, maar in plaats van angst, werd ik overladen door pure woede. |k zat direct
naast me bed, ik was extreem woedend en zei: Ik weet wat je bent en ik ben niet bang voor jou. Als ik
dood ga, dan ben ik net als jij, en dan ben je met je kut van mij! Het lijkt er heel sterk op, dat ik
tijdens deze woede-uitbarsting, de spirituele kloon weer tot mij had genomen. Sindsdien heb ik er
namelijk nooit meer iets van gehoord. De activiteit is direct opgehouden.

De spirituele kloon is iets waar ik nooit over hoor en toch komt het extreem vaak voor. Het is mij
opgevallen dat mensen die in een slechte mentale staat verkeren, vaak een spirituele voetafdruk
achterlaten. Als jij een omgeving hebt waar je dat soort mensen allemaal bij elkaar stopt, denk aan
een geestelijke instelling of gevangenis, dan snap je ook dat het op een gegeven moment vanzelf
gaat spoken. In dit geval hebben we dus niet met geesten te maken, maar met negatieve residuen.
Zo’n omgeving trekt van zichzelf weer negatieve geesten aan. Ze voelen zich thuis binnen alle
negativiteit en voeden zich er aan.

Als het gaat om geesten, dan kun je deze niet verbannen. Niemand kan het eindoordeel veranderen,
behalve de Goden. Als het echter gaat om residuen, dan kun je deze opstapelingen zuiveren met
behulp van salie. Kortom, je kunt het probleem niet verhelpen, maar wel voorkomen. Elke geestelijke
instelling en gevangenis, vormt in spirituele zin een rotte plek. Door het niet te zuiveren, vervloeken
wij de boel en omgeving. Andersom gaat de regel ook op, plekken met een sfeer van veel positiviteit,
kunnen ons ook beinvloeden. Mensen bij wie het aura openstaat, kunnen deze sferen waarnemen.

Poging tot overname.

De slaapverlamming is een soort van overname, maar ik heb dit ook op een andere wijze mogen
ervaren. Deze ervaring gebeurde in het appartement van mijn oom, gedurende de maand december.
Het was een onwijs koude dag. Het was ver onder het vriespunt en het begon heel koud te worden in
het appartement. |k besloot de kachel vol open te draaien en ik deed de gordijnen voor het raam.
Toch werd het steeds kouder. Ik had zelfs een paar kaarsjes aangestoken en niet lang daarna zat ik
met mijn winterjas aan in de stoel. Het appartement was bijna verkocht en ik had op dat moment
geen televisie om mij te kunnen vermaken. Ik had wel een hele oude radio, maar ik kon geen
bekende zenders vinden. Het enige dat uit de speakers kwam, was oude depressieve muziek.

Ik zat in de hoek van de woonkamer en het stoom kwam uit mijn mond. Vervolgens gebeurde er
wederom iets heel extreems. Vanuit het niets werd ik overladen met intense emoties van verdriet,
heimwee, wanhoop, eenzaamheid, woede, depressie en angst. Ik ervaarde zeven emoties
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tegelijkertijd, in hetzelfde moment. Ik heb mentaal veel meegemaakt, maar in dat moment werd ik
met een knip in de vingers tot waanzin gedreven. lk had direct door dat ik werd aangevallen door de
demoon en ik ben direct het huis uit gevlucht, en ik ben de avond bij iemand anders wezen uitzitten.
Deze demoon, heeft mij pure negativiteit laten ervaren, door mijn brein te beinvioeden. Het nam mij
tijdelijk over.

Nierstenen.

Zoals je ziet is dit onderwerp nogal grauw. Als het gaat om het hiernamaals, dan heb ik veel
negatieve ervaringen, toch is er ook een ervaring die juist heel erg mooi en positief was. In het
verleden heb ik minimaal vijf keer te maken gehad met een niersteen. Tijdens mijn eerste ervaring,
kwam ik met iemand in aanraking, die ook aan het bevallen was van een niersteen. Zijn naam was
Frits. Het was zeer opvallend dat wij beide aan dezelfde symptomen leden, op hetzelfde moment.
We waren op hetzelfde moment opgenomen, plaste op hetzelfde moment bloed, en kregen op
hetzelfde moment aanvallen. We liepen synchroon.

Ik stond op een gegeven moment met Frits in de lift en spontaan moest ik aan een bepaalde vraag
denken. Ik vroeg mij af: Wat doet meer pijn, een bevalling van een kind, of het bevallen van een
niersteen? Vervolgens werd ik door hem afgesnauwd van: Hoe moet ik dat nou weten?! Toch bleef
de vraag mij bij. Na terugkomst begon hij een verhaal te vertellen, dat hij in dezelfde kamer lag, in
hetzelfde bed en op dezelfde plek, waar zijn vader was overleden.

Een dag later wordt Frits ontslagen uit het ziekenhuis en ik krijg iemand anders op mijn kamer. Deze
oude man had niet lang meer te leven en ik korte tijd bouwde ik een goede band op. Niet lang
daarna werd ik ook ontslagen uit het ziekenhuis. Een paar dagen later moest ik terugkomen voor een
afspraak, en na die afspraak kreeg ik een heel onwennig gevoel over mij heen. lets in mij gaf aan dat
ik die oude man moest opzoeken, toch voelde het heel vreemd en raar om te doen. lk zette mij over
het vreemde gevoel heen en ben direct op bezoek gegaan, iets dat ik normaal niet gedaan zou
hebben.

Vervolgens gebeurt er iets bijzonders. Ik zet letterlijk één stap in die kamer en vanuit mijn ooghoek
gaat een vrouw direct rechtop zitten in haar bed en zegt vanuit het niets tegen mij: Weet jij wat
zeerder doet? Een niersteen is een stuk pijnlijker dan een bevalling! Het was een pure impuls van
deze vrouw. Deze vrouw lag echter op de plek waar Frits lag, en zij gaf mij een antwoord op een
vraag, die ik hem in de lift had gesteld. Kortom, dit antwoord kwam van zijn overleden vader, die de
vrouw vanuit het niets overnam. Het vreemde is namelijk dat ik die vrouw niet kende en zij mij niet.
Nogmaals, ik zette slechts één stap in die kamer.

Nirvana.

Er is nog een laatste ervaring, waarvan ik twijfel of ik het moet delen, toch was deze ervaring heel erg
doorslaggevend. De rede is namelijk dat ik niet diegene ben geweest, die het wonder heb weten te
verrichten. Het waren mijn huisgenoten, die het voor elkaar hebben gekregen, om twee honden op
foto vast te leggen, die al jaren dood waren. Het is deze ervaring, waardoor ik eindelijk bewust werd
van het bestaan van het hiernamaals. Als een ware dierenliefhebber, accepteerde ik het hiernamaals
en zijn bestaan eindelijk, en had ik antwoord op een voor mij zeer dringende vraag. Ook dieren gaan
naar de hemel toe. Dieren hebben net als ons een ziel. Ik zeg dit, omdat ik mensen van religie ben
tegengekomen, die claimen dat dieren geen ziel hebben.

Mijn huisgenoten hadden tijdens hun experiment een lichte labrador en een zwarte labrador
vastgelegd, in volle kleuren. Het was fysiek bewijs. De lichte labrador lag over haar schoot en de
zwarte labrador zat achter haar en keek vanaf haar schouder de camera in. Beide honden poseerde
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heel doelbewust, voor slechts een fractie van een seconde. Ze waren overigens alleen op foto waar
te nemen. Deze ervaring heeft mij ontzettend blij gemaakt, omdat het aantoont dat dieren ook naar
het hemelse paradijs gaan. Sterker nog, in haar geval dienden de honden als een gids of als
beschermer. Hetgeen wat het mogelijk maakte, was de familieband. Het was haar broertje die de
foto’s nam. Zij is namelijk ook paranormaal aangelegd en haar broertje is dat ook. Zij kwamen tijdens
het experiment tezamen als een tweeling tezamen, en kregen daarbij hun oude honden te zien.

Sindsdien ben ik scherp en oplettend, wanneer het aankomt op mijn omgeving. Als er iets vreemds
gebeurt, dan keer ik het niet de rug toe, maar dan probeer ik het juist te verklaren. Ik steek me kop
niet meer in het zand, wanneer het aankomt op het hiernamaals.

Ik ben wakker.
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Mijn universele opleiding.

Mijn leven is alles behalve makkelijk. Als ik mijzelf een stempel zou moeten geven, dan ga ik voor een
gewonde spirituele sjamaan. Ik ben gewond, omdat ik moet lijden aan vele ziektes, om zo een
antwoord te vinden, in hoe je deze ziektes te lijf gaat. Ik word puur getest op mijn weerstand en
uithoudingsvermogen. In zekere zin vertegenwoordig ik een Cheiron, uit Griekse mythologie. Hij was
een geneesheer en hij werd ook ongeneeslijk ziek. Door opzoek te gaan naar een medicijn, zou hij
veel kennis opdoen op het gebied van medicatie. Hij werd door zijn zoektocht een ware heelmeester.
Uiteindelijk zou hij door alle pijn zijn onsterfelijkheid opgeven. De dood zou hem verlossen van het
kwaad. Zoals je ziet draait alles om fysieke heling, maar dit betreft ook mentale heling. Ik zou
bijvoorbeeld mijn depressie oplossen, dankzij de kennis van astrologie. Ik ben hierop gestuit, door
het volgen van een gevoel, waar ik mee wakker werd. Astrologie vertegenwoordigt een vorm van
mentale heling. Je begrijpt dat wanneer ik een gewonde heler vertegenwoordig, dat de kennis van de
universele energieén, namelijk astrologie en numerologie, daarbij hoort.

Het volgende aspect is het spirituele in mij. Door de kennis van astrologie en later numerologie, zou
ik alle bouwstenen van mijn totale karakter blootleggen. Spiritualiteit, draait om niets meer dan het
hebben van de ultieme zelfkennis, om vervolgens jezelf optimaal te benutten in al je mogelijkheden.
Ik heb na vele jaren van analyseren en het verklaren van mijzelf, een staat bereikt dat bekend staat
als een hogere staat van bewustzijn. Ik ben bekend met gave, het hiernamaals, ufo’s, astrologie en
numerologie. Alles staat in het teken van het verborgene, oftewel datgene wat we niet altijd direct
met het oog kunnen waarnemen. Ik ken mijzelf tot op het bot, en voor zover ik nog functioneer,
benut ik mijzelf optimaal. Ik ben nog steeds iemand die mentaal overal vol voor blijft gaan, in die zin
is er niets aan mij veranderd. Ik heb nu wel een leven met zo min mogelijk stress, en ik heb
opgemerkt dat ik al jaren niet meer ziek ben geworden, zelfs geen griep. Mijn gezondheid bloeit juist
op, in het hebben van persoonlijke vrijheid.

Als laatste is daar het meest belangrijke aspect. Ik ben een pure Slangendrager, wat betekent dat
mijn leven puur in het teken staat, in het opdoen van zogeheten paranormale gave. Het is het teken
van de sjamaan. Mijn sterrenbeeld, staat heel erg bekend om het hebben van gave. Elke gave die ik
bezit, is vaak een compleet unieke ervaring. Bij het leven van een sjamaan, draait alles in het leven in
het opdoen van zoveel mogelijk verschillende ervaringen. Het gebruiken van middeltjes, zoals drugs,
valt daar ook onder. Het gaat dan ook niet om het gevoel dat je krijgt, het gaat erom dat je bekend
raakt met het feit dat het lichaam meerdere standjes kent van belevenis. Met het snuiven van coke,
krijg je een totaal andere ervaring, dan het eten van paddenstoelen. Met coke voel jij jezelf heel
zelfverzekerd en je voelt jezelf mentaal opgewekt en scherp. Met paddo’s kun je bijvoorbeeld
olifanten zien vliegen. In mijn ervaring kon ik bijvoorbeeld muziek voelen. lets dat ik mij nu moeilijk
kan voorstellen in nuchtere staat. Ik was ook compleet zen tijdens deze trip. Wat ik dus wil zeggen, is
dat alles draait om het opdoen van verschillende ervaringen, in de meest brede zin, en het bewust
analyseren daarvan. Als het gaat om helderziendheid, dan heb ik deze gave in zijn meest brede zin
kunnen ervaren. Ook zijn er weinig ervaringen die gelijk zijn aan elkaar. Alle vormen een uniek
puzzelstukje, dat iets zegt over de grenzen en zijn mogelijkheden, van deze simulatie.

Ik heb alle ervaringen met gave, zeer accuraat tot op het kleinste detail beschreven. Mijn doel is niet
om bijzonder te zijn, mijn doel is om jou wat te leren over wat gave daadwerkelijk zijn. Heel veel
mensen bezitten bijvoorbeeld helderziende gave, maar zijn hier totaal niet bewust van, omdat zij hun
dromen niet analyseren. Dromen spelen overigens een cruciale rol, in mijn universele opleiding. Nu ik
er zelfs diep over nadenk, zelfs de Goden hebben mijn dromen bespeelt. Contact met de Goden
(God), kan dus gaan via dromen, echter is het wel op te merken dat zij in het teken staan van pure
symboliek. In mijn geval werd de boodschap verkondigt in drie verschillende dromen, die alle drie
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achter elkaar kwamen. Het zijn ook de enige dromen waar ik ooit de drang ondervond, om na het
wakker worden alles in een schrift op te schrijven. Ik zou vele jaren later pas de moeite nemen, om er
naar te gaan kijken. Ik kreeg een drang om dat schrift te zoeken, en ik ben hier anderhalf uur mee
bezig geweest, tot midden in de nacht. Ik begon ze te analyseren en schreef alles op in een tekst
document. Toen ik eindelijk klaar was met het opschrijven van de laatste droom, toen kreeg ik een
ware mind-fuck. Ik had in het schrift namelijk ook de datum en tijd opgeschreven, tot op de minuut
nauwkeurig, wanneer ik elke droom had ondervonden. Toen ik klaar was met het opschrijven, keek ik
naar de tijd van de laatste droom, en kwam ik tot de ontdekking dat het exact 6 jaar later was, tot op
de minuut nauwkeurig. Het was weer zo’n hint dat ik goed bezig was.

Helderwetendheid.

Ik bezit vier gave, en helderwetendheid is een gave die ik heel erg trouw ben. Als deze gave zich
voordoet, dan krijgt het mijn volste vertrouwen, omdat het altijd heeft bewezen juist te zijn.
Niemand kan mij dan nog van een andere mening overtuigen. Het bijzondere aan deze gave, is het
feit dat het om dingen gaat die ik helemaal niet hoor of kan weten. Helderwetendheid is een
innerlijke stem, welke geen identiteit bezit zoals man of vrouw, en komt vanuit de plexus solaris. Het
zit dus niet tussen je oren. De plexus solaris heeft dus een functie op het gebied van gave. Bij deze
gave krijg ik altijd het gevoel dat het een gids is die mij helpt. lets is aangewezen om mij op de
achtergrond te begeleiden, en die mij bespeelt via het innerlijk gevoel.

Rond mijn 19 kwam ik voor het eerst bewust in aanraking met dit gevoel. Ik was al een jaar van de
middelbare school af en ik zat relaxed achter de computer. Ineens krijg ik een heel sterk gevoel dat ik
gebeld ga worden door een oud klasgenoot, welke ik al anderhalf jaar niet had gezien of gesproken.
Ik kijk vervolgens naar mijn telefoon, deze gaat vervolgens twee seconde later over en wat blijkt, het
is die klasgenoot waar ik aan dacht. Ik vond dat wel toevallig en besloot het mijn moeder te vertellen.
Zij lachte het weg.

Vervolgens loop ik de trap naar boven en ik sta daar op de overloop, en ik kreeg weer een gevoel. Dit
keer zei het, dat mijn moeder gebeld zou worden door een goede vriendin. Ik draai mij om en
schreeuw naar beneden dat mijn moeder door haar gebeld gaat worden. Mijn moeder stond met de
telefoon in haar hand, en lacht het weer weg. De telefoon ging vervolgens twee seconde later over,
met geheim nummer, en het bleek de vriendin te zijn waar ik haar voor waarschuwde. In slechts 5
minuten tijd, had ik twee keer een ingeving die uitkwam. |k kreeg informatie door en met het volste
lef deed ik dit uitspreken, om het vervolgens waar te zien worden.

Mijn laatste ervaring met helderwetendheid, was op 19 januari 2020. Ik heb deze datum heel bewust
onthouden. Dit was namelijk de datum dat ik voor het eerst bekend raakte met het coronavirus. Men
schat dat het begin december dat voorgaande jaar, het virus was losgebroken. Toen ik klaar was met
het lezen van een artikel, toen kreeg ik weer een ingeving en het was slechts één woord: Biowapen!
Meteen ging het scenario van de ontdekker van Isd door mij heen en ik wist genoeg. Het coronavirus
komt uit een laboratorium. Vervolgens brak er een periode aan, waar ik heel veel “betrouwbare”
personen, namens grote organisaties zoals het WHO, keihard heb zien liegen om alles stil te houden.
Zij waren heel erg bewust van het ware probleem.

Het was opvallend dat je op sociale media alles mocht zeggen. Je mocht bijvoorbeeld de claim maken
dat het virus uit de reet van een baviaan kwam, maar zeggen dat het uit een laboratorium is
ontsnapt, was verboden en werd in alle meedogenloosheid veroordeeld tot een conspiracy-theorie.
Kortom, alles mocht gezegd worden, maar op de waarheid bestond er bewust een censuur. Voor mij
was het de ultieme hint, dat ik een hele gevoelige snaar aan het raken was.
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Laten we eerst overgaan tot het logische verstand. Wat bekend is van dit virus, is dat de cel en de
inhoud daarvan, bestaat uit twee totaal verschillende dieren. Het gaat om een vleermuis en die van
een gordeldier. In de natuur is het onmogelijk, dat twee totaal verschillende diersoorten, genetisch
met elkaar samensmelten. Dit was de eerste hint dat het komt uit een laboratorium. Dat verhaal over
de illegale vleesmarkt, de plek waar het officieel volgens de bronnen uitbrak, was een complete
leugen. Toch wordt het verhaal nog veel slechter. Er zijn Amerikaanse documenten gevonden,
waaruit duidelijk wordt dat zij al in het jaar 2015 en 2016, met dit coronavirus aan het
experimenteren waren. Kortom, het virus bestond dus al en was helemaal niet plotseling vanuit het
niets opgedoemd.

Ik vermoed zelfs dat de Amerikanen dit geheime project hebben uitbesteed aan China, en dat daar
iemand zichzelf heeft geinfecteerd tijdens een experiment. Zonder het te beseffen was deze persoon
geinfecteerd, en zo heeft het virus zich voor 8 dagen lang onopgemerkt kunnen verspreiden, tot hij
er dood bij neerviel. De vleesmarkt is niets meer dan een dekmantel. Amerika en China, zijn dus
beide betrokken bij alle ellende die in de wereld zou volgen. Dit bewijst dat de Amerikanen zich bezig
houden, met het creéren van biologische wapens. Wij hebben als mensheid de Goden te danken.
Dankzij evolutie, is van dit extreme virus weinig meer over.

Ik wil eindigen met één van mijn aller tofste ervaringen. Ik was op iemand zijn verjaardag en we
besloten na het feest om met zijn allen uit te gaan. Tijdens het uitgaan stond ik lekker relaxed om mij
heen te kijken. Er stonden allemaal pooltafels en ik was een paar potjes aan het spelen. Ik zat toen in
een periode dat ik geen geld had en ik wilde van niemand profiteren. Het waren zware tijden.

Ik stond daar een beetje nutteloos om mij heen te staren en ik zie ineens een oud schoolgenoot met
een leuk meisje staan. Deze gozer had altijd een hekel aan mij, en hij wilde indruk op haar maken.
Om welke rede dan ook, kwam hij heel stoer naar me toelopen en ik herinner mij dat hij me begon af
te zeiken en een kutopmerking maakte. Op dat moment gebeurde er iets heel bijzonders. In plaats
van boos werd ik ineens heel erg kalm bij mezelf. In plaats van negatief in te gaan op zijn gedrag, gaf
ik hem waardevolle raad. Ik zeg vanuit het niets tegen deze jonge in goudeerlijke taal: Hey, ik zie je
vaak rondlopen met heel veel leuke meiden, maar ik zie je er nooit met één vertrekken. Ik zie je daar
staan met een heel leuk meisje, maar als jij geen werk van haar maakt vanavond, dan gaat ze zo aan
je neus voorbij. Dit floepte er zo uit op de automatische piloot, alsof ik even kort werd overgenomen
door mijn gids. Toen ik het had gezegd dacht ik meteen bij mezelf na en dacht als snel, het klopt wel.

Hij keek me aan en hij dacht dat ik gek was. Hij zag die positieve reactie totaal niet aankomen. Ik zie
nog steeds die grijns op zijn gezicht, toch zei mijn gevoel: Rustig, het komt helemaal goed. Ik zat
meteen vol vertrouwen. Hij liep terug naar dat meisje en ik zie aan haar gezicht dat hij haar alles
vertelde. Ook zij begon me raar aan te kijken, en toch kon die lach niet van mijn gezicht. Ik wist al uit
eerdere ervaringen, er gaat nog iets komen.

Het is een uur later en ik sta nu in een discotheek. Al die tijd heb ik de drang om weg te willen gaan,
en toch bleef ik. Ik had geen geld om mijn winterjas op te hangen dus had ik deze de hele avond aan.
Ik sta aan de kant tegen een pilaar geleund, een beetje kansloos te zijn, en ik zie naast mij dat die
jongen daar staat met dat meisje. lk zie hem vervolgens weglopen om drinken te gaan halen. Terwijl
hij wegloopt komt er iemand van die verjaardag naar mij toe en begint in dronken taal in alle
eerlijkheid los te barsten. Hij begint mij te vertellen van: EImer, ik ben helemaal gek van een meisje
en ik weet niet wat ik moet doen. Ze betekend heel veel voor mij en blablabla. Vervolgens zeg ik
vanuit goede bedoelingen tegen hem: Weet je wat jij moet doen, dit moet je niet tegen mij zeggen,
maar tegen haar. Hij keek me recht in de ogen aan en zei: Je hebt helemaal gelijk! Vervolgens zie ik
hem naar dat meisje toestappen en pakt haar vol op de mond. Die eikel die drinken ging halen, heb ik

24



voor de rest van die gehele avond niet meer gezien. Mijn voorspelling was uitgekomen, zonder er
doelbewust naartoe geleefd te hebben. Toch speelde mijn advies een heel belangrijk element. Het
lot deed zijn ding. Het allermooiste was misschien wel het feit, dat zij mij stond aan te kijken tijdens
het zoenen. |k zag aan haar ogen, dat het voor haar waar what the fuck moment was. Ik dank mijn
gids voor deze prachtige ervaring.

Heldervoelendheid.

Ik zou ontdekken dat mijn gave zijn gelinkt aan sterrenbeelden. Hier wordt het ook wat ingewikkeld.
Mijn ascendant is namelijk van het sterrenbeeld de Tweelingen. De Tweelingen staan erom bekend
om één te worden met de ander, in letterlijke zin. Dit teken is er voor gemaakt om andere type op
steroide te zetten, en dit andere type krijgt ook extra eigenschappen mee zoals flexibiliteit en
intelligentie. Het heeft dus de neiging, om met een ander samen te smelten. Het nadeel van de
Tweelingen, is het feit dat zij zich in een ander kunnen verliezen. Er heerst een gebrek aan eigen
identiteit. Als Tweelingen is het eigenlijk zo, dat je of een Tweelingen/Stier, of een Tweelingen/Kreeft
bent. De pure periode is slechts 2 graden en staat in het teken van complete instabiliteit, chaos, dood
en destructie. Ik ben zelf een Tweelingen/Stier, dit betekent ook dat ik in plaats van één, twee gave
heb gekregen. De Stier staat in het teken van helderwetendheid en de Tweelingen in het teken van
heldervoelendheid.

Heldervoelendheid is een gave die ik lang niet kon verklaren, maar ik denk het nu wel te weten wat
het is. Mijn ziel kan zich delen in twee stukken, en één van deze delen kan zich binden met een
andere persoon. Zij smelten als het ware samen. Deze verbinding kan ik met veel mensen aangaan.
Het gebeurt altijd in situaties, wanneer ik sterk aan iemand denk, of wanneer ik bij iemand in de
buurt zit.

Deze gave heeft overigens veel weg van een vloek. Ik ben namelijk totaal niet in controle. Het maakt
ook niet uit waar de persoon zich bevindt. Ik ben bijvoorbeeld drie maanden lang, onafgebroken
verbonden geweest met iemand, op meer dan 35 kilometer afstand, en ik kon deze verbinding niet
verbreken. Het stond 24/7 telepathisch aan. Om een voorbeeld te geven, ik was gek van iemand,
maar deze hield mij aan het lijntje. Elk moment dat zij met een ander stond te zoenen, was het
moment dat ik een seintje kreeg met een boodschap dat ze op dat moment “vreemd” ging. In een
zeer extreem geval, werd ik midden in de nacht wakker door zo’n waarschuwing. De gave van
helderwetendheid en heldervoelendheid, kwamen in die periode de hele tijd samen. Dit is de hint
dat zegt dat we te maken hebben met de universele energie van de Tweelingen. Deze gave haalde
het slechtste in mij naar boven. Alles eindigde toen eindelijk de waarheid op tafel kwam, en toen
bleek dat deze gave mij al die tijd probeerde te waarschuwen. Achteraf gezien heb ik de kogel weten
te ontwijken. Ik was al die tijd, letterlijk in strijd met mijzelf.

Omdat ik drie maanden lang aanstond, raakte ik mentaal uitgeput. Dit was overigens in de periode,
net voordat mijn studie zou eindigen. Deze gave zou een factor vormen in het oplopen van een burn-
out. Het geeft ook aan dat het lot er alles aan deed, om mij stuk te krijgen in die periode.
Heldervoelendheid heeft mij geleerd, dat het verschil tussen een vloek en een gave, zeer klein is.
Deze heldervoeldende gave, staat bij mij in het teken van het negatieve. Deze relatie komt duidelijk
in mijn naam naar voren.

Door mijn burn-out en bipolaire stoornis, zou ik in aanraking komen met de geestelijke
gezondheidszorg. In dit wereldje kom je mensen tegen met de meest uiteenlopende ziektes. Ik zou
ondervinden, dat er momenten zijn geweest, dat ik de ziekte van een ander tijdelijk overnam. Deze
persoon hoefde daarvoor alleen in mijn buurt te zitten. Alles ging altijd goed, tot het moment ik
thuiskwam en de bom losbarstte. Ik liep vervolgens in volle hyper rond, en kon niet eten of slapen, ik
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draaide volledig door. Dit duurt dan de gehele dag, tot het moment ik in slaap val en de volgende
ochtend weer wakker word. Slaap is dus een resetknopje.

Het probleem dat ik ervaar met heldervoelendheid, is dat het in mijn geval een energie
vertegenwoordigt, die compleet meedogenloos aan het werk gaat en ergens mij graag ziet lijden. Het
lijkt van mijn pijn te genieten en gaat ook volledig zijn eigen gang. De boodschap is altijd rauw en
hard, toch lijkt mijn relatie in de loop der tijd te zijn verbeterd. Dit komt omdat ik tijdens het
oplossen van mijn depressie, de Tweelingen eindelijk een vorm van bestaansrecht gaf. Ik gaf het zijn
eigen identiteit terug. Op dit moment, ervaar ik de donder op zijn best.

Impulsiviteit.

Een andere gave die totaal wordt onderschat, is impulsiviteit. [k ben een persoon die altijd zijn gevoel
achterna gaat, zonder vragen te stellen. Ik ben een ware dromer en ik ben enorm snel afgeleid. Ik wil
altijd doen, waar ik zelf zin in heb. Ik ben nooit iemand geweest die goed leeft op andermans regels,
ik ga zoveel mogelijk mijn eigen weg. Dit betekend echter niet dat ik nooit luister naar een ander. Ik
ben het type dat, als er iets in mijn opkomt, meteen actie onderneemt. Dit betekent niet, dat ik altijd
ondoordacht te werk ga. Achter alles wat ik doe en zeg, zit een rede.

Een goed voorbeeld van impulsiviteit, is het verhaal van de gedachtevlucht en de bipolaire stoornis.
Ik kreeg tijdens het werk een sterk innerlijk gevoel, en ben meteen naar huis gegaan. Als het gaat om
de depressie, dan werd ik wakker met een sterk gevoel, en ben wederom meteen aan het werk
gegaan om mijn sterrenbeelden een identiteit te geven. Kijk naar die man die ik bezocht in het
ziekenhuis, ook dit was gebaseerd op een impuls. Wat dacht je van die keer met het overgaan van
die telefoon? Ook dit was een moment waarop ik puur op mijn gevoel afging en zelfs het lef had om
het hardop uit te spreken, met een volle 100% vertrouwen. Impulsiviteit is een gave, omdat het kan
leiden tot antwoorden of andere bijzondere ervaringen. Ik merk zelf heel sterk op, dat ik steeds
beloond word voor het volgen van mijn impulsen.

In mijn geval is het zo, dat het mijn onzichtbare Tweeling is, die voor deze situaties zorgt. Wat het
verraad, is het feit dat het andere mensen tijdelijk overneemt. Het tweede aspect zijn de impulsen,
een eigenschap die tot het vuur element behoort. De Boogschutter is het sterrenbeeld, dat bestaat
uit de elementen vuur en lucht. Het is bekend dat de Boogschutter en Tweelingen heel goed samen
kunnen. Het geeft mijn gave een extra dimensie. Mijn impulsiviteit, gaat namelijk ook gepaard met
tijdelijke overname, iets wat een normale Boogschutter nooit zal ervaren. In mijn geval is het dus een
combinatie van beide sterrenbeelden.

Ik was met een onderwerp bezig, wat het precies was weet ik niet meer, en het was zo’n situatie dat
je in plaats van antwoorden, juist alleen maar meer vragen krijgt. Mijn hele kop stond op brainstorm
modus en ineens krijg ik vanuit het niets het gevoel om een stukje te gaan wandelen. Ik heb meteen
me schoenen aangetrokken en ben door het bos gaan lopen. Tijdens deze wandeling kom ik een
vrouw tegen en ik raak met haar in gesprek over haar hond. Ik was met haar vijf minuten in gesprek
en vervolgens gebeurt er iets heel bijzonders. Zo vanuit het niets, zonder bij het onderwerp in de
buurt te komen, gaf zij mij zo alle antwoorden op elke vraag die ik mij thuis had gesteld, en
vervolgens ging alles weer heel normaal verder, alsof er niets was gebeurt. Kortom, door buiten te
gaan wandelen, oftewel door direct mijn impuls achterna te gaan, zou ik iemand tegenkomen die
deze kennis bezat en mij zo de antwoorden kon geven op een presenteerblaadje.

Laat ik in de voeten stappen van mijn gids. Laat ik mij proberen in te beelden hoe dit is gegaan. Mijn
gids staat altijd naast mij, en is bewust van de vragen die mij bezighouden. Ik was bezig met een
onderwerp en kreeg vele vragen. Mijn gids zag dit en is meteen opzoek gegaan naar iemand die deze
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antwoorden bezit. In zekere zin bestaat er dus een soort van zoekmachine. Geesten kunnen je als het
ware ruiken, op zeer grote afstanden. Ze kennen jou soms beter, dan jij jezelf. Mijn Tweeling vond in
dit geval een vrouw die door het bos liep, en het zou mij helpen door mij met deze vrouw in contact
te laten komen. Echter om met deze vrouw in contact te komen, moest ik mijzelf wel in het bos
bevinden. Ik volgde mijn impuls om door het bos te gaan lopen, met alles dat zou volgen.

Ik heb dit ook meegemaakt met een psychiater. Ik weet nog goed dat ik met mijn psychiater in
gesprek was, en ik maakte onbedoeld een verkeerde opmerking. Ik had haar nooit boos gezien, maar
in een beheerste woede aanval, gaf zij mij zo de antwoorden op elke vraag die ik mij thuis deed
stellen. Ik ben een gesprek later hier op terug gekomen, en zij kon zich niets meer van het voorval
herinneren. lk zie hier ook een verband tussen beide ervaringen. Het lijkt er sterk op, dat er iets om
mij heen hangt als gids, dat in staat is om andere mensen tijdelijk over te nemen. Met tijdelijk,
bedoel ik minder dan een minuut lang. Het bespeelt heel soms mijn impulsen, en door het te volgen
krijg ik een beloning.

Helderziendheid.

De laatste gave die ik wil delen, is er één waar heel veel misverstanden over bestaan. Als het gaat om
gave, dan hebben zij allen betrekking tot mij. Ik droom niet voor anderen, wat op zijn beurt betekend
dat ik niet de toekomst kan voorspellen voor anderen. Je hebt het pas door dat het een voorspelling
was, het moment je het daadwerkelijk meemaakt. Alle helderziende ervaringen, gaan gepaard in de
vorm van een droom of tijdelijke trance. Als ik dit ervaar in dromen, dan staat er ook geen tijd of
datum bij, wanneer het plaats gaat vinden. Wat mij op dit gebied bijzonder maakt, is dat ik deze gave
in hele brede zin heb mogen ervaren.

In het begin waren het voorspellingen op lang termijn. In die tijd vroeg ik mij af wat de waarde was
van helderziendheid, aangezien je er pas achter komt, het moment dat je het ervaart. Alles is
achteraf. De Goden hebben naar mijn verzoek geluisterd en mijn negatieve beeld zou compleet
veranderen, het moment ik het op zeer korte termijn begon te ervaren. Helderziendheid toonde
eindelijk zijn nut als gave.

De eerste keer dat ik in aanraking kwam met helderziendheid, was toen ik ongeveer 8 jaar oud was.
Ik had een hele levendige droom gehad over een teamgenoot. Hij maakte in mijn droom een hele
specifieke dribbel met een basketbal. Het licht van de zaal stond uit en hij stond voor de open
klapdeuren. Vervolgens ging er een jaar voorbij en mijn droomt komt uit. Het was na de training van
basketbal en ik zie mijn teamgenoot daar staan voor de open klapdeuren van de zaal en het licht is
uit. Vanuit het niets maakt hij ineens die hele specifieke dribbel. Terwijl dit gebeurt raak ik direct in
een korte trance. Het voelde als een korte energie dreun en ik bevond mij in een tijdelijke
droomstaat. Toen hij de dribbel had afgemaakt, was het moment dat ik weer volledig bijkwam. Ik
heb hier nooit iets tegen mijn ouders over gezegd.

Mijn droom van een jaar daarvoor, was 100% accuraat. In die tijd ging ik door met het leven alsof er
niets was gebeurd. Nu ik er aan terugdenk, zie ik alles compleet anders. Het enge aan dit gehele
verhaal, is het feit dat deze jongen in dat jaar elke keuze had kunnen maken in het leven, toch leidde
alles alsnog tot dat éne moment. Helderziendheid toont aan, dat de toekomst die we tegemoet gaan,
in steen staat geschreven. Dit wordt ook wel het lot genoemd.

Helderziendheid vindt grotendeels plaats via dromen. Het kan in zeer bijzondere gevallen
voorkomen, dat je wordt overvallen door een daadwerkelijke dagdroom. Je bent dan met iets bezig,
en vanuit het niets beland je in een droomstaat en krijg je informatie door. Het moment dat je
wakker wordt uit deze staat, ben je vaak het gehele incident weer vergeten. Net als een echte
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droom. Na het wakker worden, is het vaak moeilijk te achterhalen waarover je hebt gedroomd.
Helderziendheid en een droomstaat, gaan altijd als paartje samen. Dit betekend ook dat er heel veel
helderziende mensen zijn, die totaal niet bewust zijn van hun gave. Zij analyseren hun dromen niet
en blijven daardoor blind voor het bestaan ervan.

Dit voorgaande voorbeeld was een voorbeeld van lang termijn, maar ik zou het ook ervaren op kort
termijn. Het loont in mijn ogen altijd, om dingen op puur gevoel te doen. Ik zat voor een korte
periode op zaalvoetbal en tijdens één van de wedstrijden, kreeg ik te maken met helderziendheid. Ik
stond op een plek aan de zijlijn en een verdediger staat schuin achter mij. Vervolgens bedacht ik mij
iets. Ik raak vervolgens kort in een trance en ik beeld mij in dat ik de bal met heel veel effect tussen
mij en de verdediger doorstift, om vervolgens op volle sprint in het voordeel te zijn. Ik raak uit de
trance en krijg direct de bal aangespeeld, ik stift en de bal gaat perfect, net als in het
droomfragment, met ontzettend veel effect tussen mij en hem door. Het was 100% accuraat. lk zet
vervolgens de sprint in, en ik ben net iets eerder bij de bal dan de verdediger. Ik weet nog net de
punt van mijn schoen tegen de bal te krijgen en ik zie de keeper over de grond duiken. De bal ging
precies langs zijn vingertoppen, binnenkantje paal in het doel. Het kon niet preciezer. In dit geval
kreeg ik een voorspelling die direct daarna uitkwam, toch zit er ook een element aan, dat ik hem
daarna zelf moet verzilveren.

Ik heb nog een ervaring op kort termijn, en dit was mijn tofste ervaring ooit. Ik was 19 jaar oud en ik
was op de kermis met twee 12 jarige. Eén van hun wilde in de botsauto’s en meteen ging er bij mij
een waarschuwend gevoel door mijn lichaam. Ik besloot dat ook om met hem mee te rijden in de
botsauto’s. We zitten in ronde drie en vervolgens wordt vanuit het niets deze 12 jarige jongen vol in
het gezicht geslagen, terwijl ze aankwamen rijden in tegenovergestelde richting. Het was een ware
sucker punch. In was zo ontzettend kwaad dat ze het niet bij mij deden, dat ik direct daarna het
conflict aanging met de groep. Het enige dat ik nog herinner is dat ik een duw kreeg en van het
verhoogde plateau afviel, en belandde op de motorkap van een naast geparkeerde auto.

Op dat moment ging er direct een gedachte door mijn hoofd. Een jaar daarvoor was ik ook door een
groep aangevallen en heb ik tot mijn spijt niet terug gevochten. Dit moment ging heel kort door mij
heen en ik besloot vanuit pure woede, dit keer het gevecht aan te gaan en terug te vechten. Ik werd
na deze keuze heel kort zwart voor de ogen. Alles ging voor een fractie van een seconde op zwart
beeld en er volgde een trance. In deze trance kreeg ik in drie seconde tijd, in heel helder beeld te
zien, wat mijn tegenstander ging doen en hoe ik deze ontweek, om vervolgens uit te delen.
Vervolgens raak ik uit de trance en mijn lichaam begint automatisch voor mij te vechten. Het was net
alsof het was geprogrammeerd, er zat geen invloed van mijzelf bij. Ik raakte daarna weer direct in
een volgende trance.

Deze trance, waar ik alles in drie seconde kreeg te zien om het vervolgens waar te zien worden,
gebeurde drie tot vier keer achter elkaar. Feitelijk gezien, ben ik 9 tot 12 seconde ouder, dan ik
daadwerkelijk hoor te zijn. Ik ervaarde namelijk 3 seconde aan tijd, in een periode van slechts een
milliseconde. Kortom, tijdens de trance waar ik de toekomst kreeg te zien op kort termijn, werd tijd
daarnaast ook enorm vertraagd. De enige verklaring die ik heb, is dat mijn gids tijdelijk mijn lichaam
heeft overgenomen. Het is voor mij gaan vechten.

Er was echter ook een groot pijnlijk moment. Toen de trance voorbij was, toen vond ik het nodig om
er zelf nog een trap aan toe te voegen en deze stond overduidelijk niet in de planning. Ik schopte
hem zo hard met mijn wreef, dat ik vervolgens twee maanden lang compleet mank liep. Het was voor
mij een dure les om te leren, dat je altijd met je schenen moet schoppen en ik zou ook deze les, op
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een gegeven moment verzilveren. Laat ik dit verhaal maar met je delen zodat de cirkel rond is, het
staat overigens los van gave.

Het was zaalvoetbal en we speelde in de laagste divisie. Er waren hobby teams, en mensen die het
nodig vonden om je benen te breken. Er kwam een moment dat ik in duel was met een speler. Deze
man was twee keer zo zwaar en ook anderhalf keer zo breed. Ik had de bal en vervolgens gooit hij
zijn volle gewicht erin om mij van die bal te zetten. Vervolgens begint hij met zijn rug tegen me aan
te leunen en vond het daarbij ook nodig om drie keer achter elkaar een elleboog uit te delen op mijn
borstkas. De scheidsrechter stond er letterlijk een meter naast en had alles gezien, maar greep niet
in. Ik keek hem vervolgens aan met een verontwaardigde blik en het kwartje viel bij mij al heel snel.
Ik word vervolgens extreem woedend en besluit deze gozer omver te schoppen met mijn scheen. Ik
heb nog nooit iemand zo hard op zijn bek zien vallen. Ik veegde hem zo omver. Hij stond vervolgens
op en wilde een teamgenoot pakken, maar ik maakte hem snel duidelijk dat die met mij te maken
had. Ik heb ook luid duidelijk gemaakt, dat hij met dat schoppen moest stoppen en dat er anders
problemen zouden ontstaan. Het mooie aan dit verhaal, was dat er daarna heel leuk gespeeld werd
zonder te schoppen, slaan of wat dan ook. Alles werd heel sportief gespeeld. Ik herinner mij het als
een leuke wedstrijd. Hoe gek het dus ook klinkt, mijn schop had uiteindelijk een zeer positief effect
op de gehele wedstrijd. Aan het einde van de wedstrijd, had ik nergens last van, en hij liep rond met
een compleet blauw scheenbeen.

Don’t fuck with the messenger!
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Mijn conclusie.

BIOGRAFIE




Simulatie.

Ik heb het kort gehad over mijn strijd tegen verschillende ziektes zoals de bipolaire stoornis. Ik heb
het gehad over mijn ervaringen met het hiernamaals en gave. Nogmaals, ik ben hier volledig open en
eerlijk over geweest. Er zit geen enkele vorm van overdrijving in.

Volgens mijn oude psychiater heb ik kennelijk een afwijking. Zij vond het vreemd, dat ik op alles in
het leven een logisch antwoord wilde hebben. Volgens haar was dat laatste onmogelijk, toch toon ik
met dit boek het tegendeel aan. Elke ervaring die ik heb gehad, zit in mijn geheugen alsof ik het
gisteren heb meegemaakt. Jarenlang ben ik uitgedaagd, om antwoorden te vinden en de logische
verbanden te zien. Ik heb meer dan 18 jaar gestreden en ik heb alle antwoorden die ik zocht.
Opgeven staat niet in mijn woordenboek.

De eerste 9 jaar heb ik vooral alles onthouden en alles begon pas op zijn plek te vallen, het moment
ik mijn verhaal op papier ging verwerken. Toen pas kreeg ik eindelijk een overzicht op wat er allemaal
gaande was. Wat het allemaal zo moeilijk maakte, is het feit dat er heel veel verschillende
onderwerpen bij komen kijken. lk zag het verband niet, dus kon ik ook geen volgorde aanbrengen.
Mijn verhaal had geen begin, maar ook geen einde. Nu 9 jaar later, ben ik bekend met het gehele
plaatje. Het is allemaal langzaam ingezonken.

Ik begon mijn verhaal met een biografie, omdat het taboes omvat. Het hiernamaals en gave, zijn
beide een taboe in Nederland, laat staan enige openheid over mentale ziektes. Terwijl iedereen in
het leven massaal rechts af ging, ben ik linksaf geslagen. Op mijn 33°* ging ik volledig stuk en op
papier kan ik niets meer. De vele burn-outs hebben hun tol geéist. Toch is het zo dat ik meer waard
ben dan ooit, simpelweg door de kennis die ik nu bezit. Mijn kennis is uniek en ik heb antwoorden op
onderwerpen, waarvan anderen het niet mogelijk achten. Als je dacht dat gave en het hiernamaals al
vreemd waren, ik waarschuw je, we gaan nog een aantal stappen verder in het konijnenholletje. Ik
ben pas net begonnen.

Mijn universele opleiding, stuurde mij in de richting van astrologie, numerologie, het hiernamaals,
gave, ufo’s maar ook religie en oude culturen zijn mij niet ontgaan. Over alles moest ik zelf een
oordeel vormen, in plaats van mij te laten leiden door anderen. |k zie een verhaal, waar bijna
iedereen overheen lijkt te kijken. Over bijna alles in het leven wordt gelogen, en ik ben hier heel erg
bewust van. Ik ben bekend met de corruptie. Mocht je aan het einde komen van mijn boek, zet dan
alle conclusies af, tegenover datgene dat je dacht te kennen en te weten.

Ik ben heel lang in strijd geweest tegen astrologie en mijn gave. Er waren teveel vragen en ik had te
weinig antwoorden. Ik had problemen met astrologie, omdat het uitgaat van het lot. Ik had een
probleem met gave, omdat deze suggereerde dat vrijheid een illusie is. Ik ben het sterrenbeeld de
Boogschutter, en grappig genoeg staat bij dat sterrenbeeld alles in het teken van persoonlijke
vrijheid. Kortom, ik verkeerde in een innerlijk conflict. Astrologie bewees zichzelf door mij te helen
van een depressie. Ik zou later ook ontdekken dat ik op basis van iemand zijn uitspraken, het
sterrenbeeld kon raden. Ik heb dit vooral met vrouwelijke Boogschutters. Sommige zijn voor mij een
open boek. Kortom, astrologie bestaat en in dit geval moet je het waarnemen met je oren. Het is
niets meer, dan een kwestie van goed opletten.

Toch was de strijd met astrologie nog niet geheel over. Ik zou namelijk zelf gaan kijken naar de basis,
en ik zou ontdekken dat er een sterrenbeeld aan het rijtje ontbrak. Laat het toeval nou zijn, dat ik dat
sterrenbeeld vertegenwoordig, in zijn meest pure vorm. Ik ben vervolgens op onderzoek gegaan en ik
zou ontdekken dat het sterrenbeeld van de Slangendrager, tussen de Schorpioen en Boogschutter in
staat. Door de Slangendrager toe te voegen, krijg ik dus dertien sterrenbeelden, en grappig genoeg
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komt alles daarmee in harmonie te staan. Kortom, door te puzzelen en te spelen, heb ik het ware
model van basisastrologie achterhaalt. Door het model te herstellen, zou ik ook gelijk astrologie en
numerologie als één verenigen, beide maken namelijk gebruik van dezelfde universele bouwstenen.

Met mijn gave had ik het grootste probleem. Het was niet zozeer dat ik het niet leuk vond om het te
ervaren, het was de omgeving om mij heen die het moeilijk maakte. Bij verschillende instanties werd
ik voor gek verklaard, zonder een woord van mijn verhaal gehoord te hebben. Ik kreeg bij voorbaat
een stempel en werd bewust monddood gemaakt. Al die tijd heb ik alles moeten opkroppen en nu in
dit boek, laat ik alles gaan. lk ga nu vol open.

Helderziendheid heb ik het meest ervaren en het zou mijn brein op de proef stellen. Naast dat
astrologie zegt dat we een vast script aflopen, zo bevestigd helderziendheid dat ook. In mijn eerste
ervaring zat er een jaar tussen de droom en de gebeurtenis. Die jongen had de vrije keuze om alles
aan te gaan in het leven zoals hij dat wilde, toch leidde alles uiteindelijk tot dat éne moment. Toch is
dit niet alles.

Rond mijn 30°¢ werkte ik bij een drukkerij. Het was een periode waarin ik mijzelf wilde bewijzen
tegenover de maatschappij. Ik wilde mijn steentje bijdragen. Toch was het achteraf gezien al te laat.
Ik maakte te lange dagen en ik kreeg niet genoeg rust om te herstellen. Ik heb de laatste drie
maanden dat ik daar werkte, alleen maar geslapen bij thuiskomst. Ik sliep en ik werkte. Het lichaam
gaf aan dat het niet meer kon, mentaal wilde ik van opgegeven niet weten. Het ging in die drie
maanden zo erg slecht, dat ik letterlijk in het lichaam ben gaan treden. Ik was aanwezig, maar mijn
ziel stond op non actief. Ik heb drie dagen lang in deze staat verkeert en het bijzondere hieraan was,
dat alles tot op het kleinste detail, op de automatische piloot ging. Als iemand mij een vraag stelde,
dan gaf mijn lichaam automatisch antwoord op de vraag die werd gesteld. Vervolgens moest ik bij
mezelf bewust nagaan wat er werd gevraagd en wat ik daarop had geantwoord, om steeds achteraf
de conclusie te trekken, dat alles klopte.

Zoals ik al in de introductie aangaf, bij een sjamaan draait alles in het leven om het opdoen van veel
unieke ervaringen, en dit was er één van. Kortom, alles ging voor drie dagen op de automatische
piloot, ik ben zelfs in deze staat naar huis gereden. Het geeft aan dat ik tot op het kleinste detail ben
voorgeprogrammeerd. Het betekend ook, dat ons lichaam volledig gecodeerd is. De definitie van
vrijheid, is niets anders dan ons onvermogen, om de toekomst op commando waar te kunnen
nemen. Vrijheid is een illusie, maar wel een hele mooie. Ik heb er persoonlijk vrede mee, dat de
toekomst altijd een verassing blijft.

Vervolgens tref ik een enorm dilemma. Als vrijheid een illusie is en alles is voorgeprogrammeerd, wat
is het eindoordeel van de ziel dan nog waard? Waarom worden mensen veroordeeld voor daden, die
zij niet hadden kunnen voorkomen? Vervolgens ben ik hier jaren mee bezig geweest, tot het kwartje

eindelijk viel. Ik heb van iemand geleerd dat er drie vormen zijn van bewustzijn.

De eerste staat, is de staat waar iedereen standaard in verkeerd, en heet het niveau van gedrag. In
deze staat doen mensen dingen, waarvan ze niet kunnen verklaren waarom ze het doen. Deze
mensen zijn compleet onbewust van wie ze zijn. De tweede staat is het niveau van identiteit. Dit is de
fase waarin iemand begint aan zelfreflectie en zelfkritiek. Deze staat vertegenwoordigt slechts een
leerperiode. De laatste staat, is het niveau van spiritualiteit. Deze mensen zijn volledig bewust van
hun eigen gedrag en overkomen, en maken hun keuzes heel erg bewust. Kortom, in het leven moet
je uiteindelijk zelf de controle grijpen, over de keuzes die je maakt. De keuzes die je maakt in het
leven doen ertoe, wat wijst op bepaalde sleutelmomenten in het lot. Hoe eerder je beschikt over het
niveau van spiritualiteit, des te beter.
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De laatste staat komt van mijzelf, ik wil het niveau van een hoger bewustzijn eraan toevoegen. In
deze staat ben je niet alleen volledig bekend met jezelf, je bent ook volledig bewust van de realiteit
om je heen. Je moet bekend zijn met de verborgen regels en wetten van het leven. Kortom, we
hebben de staat van gedrag, identiteit, spiritualiteit en de staat van een hoger bewustzijn.

Wat is het leven?

Wat is het leven precies? Om die vraag te beantwoorden moeten we kijken naar het gehele plaatje.
De oorsprong van de ziel bevindt zich in het hiernamaals. Het is waar we oorspronkelijk vandaan
komen. Vervolgens stappen we als ziel in een lichaam, en gaan we vaak bewust een tijdelijke ervaring
aan, in deze simulatie. Dit proces noemen wij reincarnatie.

Op dit moment zijn wij bekend met meer dan anderhalf miljoen verschillende diersoorten, en dan
laten we alle flora er voor de eenvoudigheid buiten. Alle levensvormen op deze Aarde, bieden een
andere levenservaring. Je kunt als ziel dan ook als alles reincarneren. Kortom, we hebben ontzettend
veel opties, om het leven op verschillende wijze te kunnen ervaren.

Toch is het leven overduidelijk niet rozengeur en maneschijn. In de natuur kennen we eigenlijk twee
soorten, we hebben de prooi en we hebben de jagers. De één zijn dood, is de ander zijn brood. Een
leeuw wordt niet veroordeeld om het feit dat hij vlees uit. Het is onderdeel van zijn karakter, om zo
te moeten zijn. Wij als mensen hebben echter een keus. Dat maakt ons leven compleet anders. Wij
dragen een verantwoordelijkheid over onze keuzes. Een leeuw hoeft niet bewust te zijn van zijn
gedrag, voor ons geldt dat wel. Als mens komen wij bijvoorbeeld niet weg met moord. In het
hiernamaals staat de magere Hein op je te wachten en wordt het tijd dat jij je straf gaat incasseren.
Kortom, het is de bedoeling dat je alles overleefd, en het leven tot een goed einde brengt. De manier
waarop je doodgaat, doet er toe. Zielen kunnen namelijk in een trauma blijven hangen, waardoor ze
zichzelf de toegang tot het portaal ontnemen. Ze blijven hangen in het moment.

Als de dood intreed, dan maakt de ziel zich los van het lichaam. De belevenis van de persoon gaat
gewoon door. Pijn wordt niet ervaren, alles loopt vloeiend in elkaar over. Na de dood is het de
bedoeling dat jij je tijdelijke ervaring op Aarde loslaat. Het bewust zijn van het hiernamaals en zijn
regels, helpt enorm bij dit proces. Sommige zielen realiseren zich namelijk niet dat ze dood zijn,
omdat ze hun dood niet kunnen herinneren of zelfs erkennen. Zij denken dus nog te leven. Het geeft
aan hoe subtiel de overgang van leven naar dood is. Het moment dat jij bewust alles loslaat, is veelal
het moment dat je begint met het reizen. De één moet bewust het portaal betreden, en de andere
ziel wordt er als het ware automatisch in het proces opgezogen. Zij die zich slecht hebben gedragen,
blijven achter op Aarde en worden bewust vergeten. Het leven aangaan als een mens, draagt dus een
grotere verantwoordelijkheid met zich mee. Het leven heeft veel weg van een computerspel, toch is
het leven geen spelletje, maar eentje met serieuze gevolgen. Elke keus die je maakt in het leven, die
doet ertoe, en kennis over het hiernamaals en zijn werking, is in zekere zin een vereiste.

Leven in het universum.

Ik heb het nog niet gehad over een belangrijk onderwerp. In dit geval wil ik het hebben over ander
leven in het universum. We zijn absoluut niet alleen, en wellicht nooit geweest. Als een levensvorm
afkomstig van een andere planeet ons bezoekt, dan noemen wij deze buitenaards. Ook buitenaards
leven, heeft een ziel en voldoet aan dezelfde regels als wij. In het hiernamaals komen ook
buitenaardse zielen voor. Deze lijken als ziel verder te zijn ontwikkelt, toch hebben ook zij
verschillende rangordes. Ook zij hebben goede en slechte wezens. Buitenaardse zielen die slechte
intenties met ons hebben, noemen wij demonen.
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Ook is ruimtereizen niet zonder gevaar. Ik heb het vermoeden dat wanneer je sterft op Mars, dat de
kans groot is dat je ziel aan die planeet gebonden blijft. Over het hiernamaals van Mars, kan ik je
niets vertellen, toch is het zo dat we dat risico serieus moeten overwegen. Demonen die zijn
opgeroepen tot onze dimensie via donkere rituelen, hebben niet het vermogen om terug te keren
waar zij vandaan komen. Ze zitten als het ware gevangen, op onze planeet. Er is geen portaal die hun
terugbrengt naar hun eigen domein.

Zoals ik al aangaf, is het hiernamaals op Aarde een Hel, en het is duidelijk dat wij als mens in een
milde vorm terechtkomen. Wij worden enigszins nog gespaard. Buitenaardse zielen, zoals de
schaduwman, kwam uit een totaal andere dimensie, die volledig in het teken staat van pure chaos.
Als menselijke ziel zouden wij in die wereld compleet tot waanzin drijven. Mijn demoon kwam uit
een ijswereld. Het kon namelijk enorme kou imiteren. Het was in staat om de temperatuur in mijn
omgeving volledig te manipuleren. Er bestaat ook een hel, welke bestaat uit een vuurwereld. Er zijn
namelijk demonen die ruiken naar zwavel, en dat verwijst naar een plek vol met vulkanische
activiteit. Kortom, we hebben niet te maken met een enkele hel, er zijn vele vormen over het gehele
universum.

Dromen.

Tijdens het leven, doen we ook aan rusten. Het lichaam heeft de tijd nodig om dingen te verwerken
en tijdens de slaap hersteld het lichaam. De vraag is dan ook: Wat zijn dromen? Hier valt geen
enkelvoudig antwoord op te geven. Ik ben bewust van verschillende vormen. Het meest
voorkomende droomtype, zijn dromen waarin je dingen verwerkt die je die dag daarvoor hebt
meegemaakt. Dromen kunnen dit heel speels en heel vertekend weergeven. De droomwereld is
uitermate creatief. Dit betekend ook dat wanneer we leven, we onderdeel zijn van een wereld met
vaste code en regels. Als we echter gaan slapen, dan betreden we een wereld die volledig in het
teken staat van chaos.

Een andere droomtype is helderziendheid, en helderziendheid kent twee vormen. De meest
zeldzame vorm, is wanneer je een droom krijgt die de toekomst voor 100% accuraat voorspelt. Je
krijgt letterlijk te zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Toch staat hier geen datum bij. Ik zou
zelf ondervinden, dat de meeste voorspellingen gaan via zeer symbolische dromen. Je komt alleen
achter de ware boodschap, wanneer je de droom volledig analyseert. Je moet daarbij altijd de vraag
stellen: Wat betekend dit voor mij? Welk gevoel roept het in mij op? Mijn symbolische helderziende
voorspellingen, komen bij mij altijd in de vorm van een nachtmerrie.

Ik zou ook ondervinden dat de maan mijn dromen bewerkt. Het is meestal gedurende volle maan dat
het losgaat. In dit geval gaat het om dingen verwerken uit het verleden. De maan heeft de functie om
het onderbewuste naar boven te halen, om zo onverwerkte emoties en ervaringen, alsnog te
verwerken. Je kunt deze dromen herkennen, aan het feit dat je heel emotioneel wakker word. Dit
kan gaan om verdriet maar ook om pure woede en moordlust. De volle maan kan tijdelijk het aller
slechtste in de mens naar boven halen, dit fenomeen staat ook bekend als de mythe van de
weerwolf. In astrologie staat de maan daarom ook bekend als negatief, toch zijn haar helende
intenties goed.

Ik heb vele ziektes gehad die komen vanuit stress. Ik was voor vele lange periodes zwaar vermoeid en
er is zelf een periode geweest, dat ik verslaafd was aan dromen. Elke keer als ik mijn ogen sloot, had
ik een nieuwe levendige droom te pakken. Het is ook deze periode geweest, dat iets anders contact
met mij zocht. De boodschap was verspreid over drie verschillende dromen. Het zijn ook de enige
dromen, waarvan ik ooit de moeite heb genomen, om deze op te schrijven. Wat ik voor nu wil
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zeggen, is dat er een hogere macht bestaat, die onze dromen beinvloed en een boodschap
meestuurt.

Er bestaan ook lucide dromen. Ik heb dit zelf twee keer mogen ervaren in het leven. In de periode dat
ik verslaafd was aan dromen, kreeg ik er voor het eerst mee te maken. Lucide betekent dat je wakker
wordt in een droom. Je wordt bewust van het feit dat je droomt en vervolgens heb je de vrije wil om
alles te doen, waar jij zin in hebt. Ik vloog bijvoorbeeld meteen weg. De tweede keer dat ik het
meemaakte, was tijdens een voorspelling. Aan het einde van de voorspelling werd ik bewust dat ik
droomde, ik wilde dit keer ook wegvliegen, echter bleef ik dit keer met mijn voeten genageld aan de
grond staan en werd ik te pakken genomen.

Er zijn ook levendige dromen. Dit zijn dromen die heel erg echt lijken. Bij mij staat er één droom heel
goed bij. Tijdens het dromen, dacht ik wakker echt te worden. Ik loop door mijn slaapkamer en toch
voelt het anders aan. Vervolgens word ik opnieuw wakker in de droom, weer stap ik uit mijn bed en
loop door mijn slaapkamer. Ik word vervolgens weer wakker en dit keer staat mijn slaapkamerraam
open. lk stap uit mijn bed, doe deze dicht en ik voel een enorme energiedreun door mijn lichaam
heengaan. Ik wordt weer wakker, loop weer door de slaapkamer en wil me deur dichtdoen, ik zie
vervolgens dat er een aansteker tussen de deur ligt, om vervolgens echt wakker te worden. Toen ik
echt wakker werd, begon ik te twijfelen aan het feit of ik droomde, of echt wakker was.

Als laatste factor zijn er demonen, ook zij hebben het vermogen om je dromen te manipuleren.

Zoals je ziet is niets wat het lijkt. Onze oorsprong ligt in het hiernamaals, tijd valt volledig te
bewerken, en vrijheid is een illusie. Het hiernamaals en gave bestaan, net als dat astrologie en
numerologie, beide wetenschappen vertegenwoordigen. Onze belevenis van het leven is extreem,
want we bevinden ons in een wereld vol orde of in een wereld vol chaos.

We leven met zijn alleen een vast script af, met ingebouwde sleutelmomenten. Het is de bedoeling
dat je bezit over zelfkennis, en daarbij altijd de juiste keuzes leert maken. Je moet zelf het initiatief
nemen. Ook is het duidelijk dat je bekend moet zijn met het hiernamaals en zijn regels. Kortom, aan
ons leven worden bepaalde eisen gesteld. Het komt er op neer, dat wij als ziel bewust moeten zijn,
dat we onderdeel zijn van een simulatie. Het is ook de bedoeling dat je alles uit jezelf haalt wat je in
je hebt zitten. Om dat laatste te bewerkstelligen, leer ik je het nodige over astrologie en leer ik je
alles over numerologie. Voordat ik dat echter kan doen, moet ik eerst de Slangendrager als
sterrenbeeld, opnieuw tot leven wekken.
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De definitie van spiritualiteit.

Ik heb mijn biografische gedeelte achter de rug en nu is het tijd dat ik mijn kennis deel. Echter is het
niet zo makkelijk als dat het lijkt. Ik moet namelijk de Slangendrager, astrologie en numerologie, alle
weer tot leven wekken. Ik sta voor een enorme taak, want ik moet met alles tegen de gevestigde
orde ingaan. Er is een bepaalde volgorde, waarop ik de dingen moet aanpakken.

In dit hoofdstuk richt ik mij puur tot het vergeten sterrenbeeld van de Slangendrager. Het
sterrenbeeld van de Slangendrager, speelt een zeer bepalende rol in astrologie en numerologie.
Zonder de Slangendrager, staat namelijk alles in conflict. Astrologie en numerologie, zijn weer nodig
om de hoogste staat van persoonlijke ontwikkeling te bereiken. Spiritualiteit klinkt voor vele als een
eng woord, toch betekend het niets anders dan jezelf tot op het bot kennen, en hier alles uit te halen
wat je in je hebt zitten. Je moet jezelf op je volste potenties leren benutten. Spiritualiteit, heeft dan
ook niets met religie te maken, sterker nog, religie doet juist het tegenovergestelde. Religie bepaalt
hoe de menigte moet denken, spiritualiteit geeft juist aan dat je uniek bent, en geeft aan dat
iedereen zijn eigen handleiding heeft.

Als eerste moet ik de Slangendrager introduceren en dit doe ik in stappen. Als eerste vertel ik je iets
over de mythe van de Slangendrager. Het kent zijn eigen oorsprongsverhaal. Vervolgens wil ik
aantonen, dat de Slangendrager nog steeds onderdeel is van het geheel. Een sterrenbeeld en zijn
invloed, kun je niet met een gummetje uitwissen. Als ik de basis van astrologie tot zijn origine heb
hersteld, dan wordt het tijd dat ik de identiteit van de Slangendrager met je deel. Hij mag voor ons de
afgelopen 900 jaar onbekend zijn geraakt, maar de Egyptenaren, de Azteken, de Maya, de Grieken,
de Romeinen en zelf onze Germaanse voorouders, erkende de Slangendrager wel. Zijn karakter is dus
terug te vinden in andere oude culturen, verspreid over de gehele wereld. Het wordt tijd, dat ik
mijzelf tot leven wek.

De oorsprong van de Slangendrager.

Ik ben al sinds 2012 bezig met dit sterrenbeeld, en ik zou in 2023 de rede vinden waarom dit
sterrenbeeld niet meer bestaat. Het is namelijk het christendom en de katholieke kerk, dat alle
informatie rond dit sterrenbeeld bewust heeft vernietigd. Ook van Germaanse mythologie is nog
weinig over. Zoals je ziet hebben deze twee religies, veel van de Slangendrager te vrezen. Waar zijn
ze bang voor? De grijns op mijn gezicht zegt alles.

Het sterrenbeeld van de Slangendrager gaat meer dan 12.000 jaar terug, en is pas 900 jaar
onbekend. Het is opvallend dat dit sterrenbeeld, vele verschillende identiteiten draagt. De naam van
het sterrenbeeld de Schorpioen, was meer dan 12.000 jaar geleden al door onze voorouders bepaald.
In Gobekli Tepe, pilaar 43, wordt de Slangendrager afgebeeld als een gier die zijn vleugels spreid.
Deze vleugels hebben dezelfde hoek als de Slang, en aan zijn voet staat het sterrenbeeld van de
Schorpioen. Wat de afbeelding weergeeft, is dat deze Slangendrager een element op zijn vleugels
draagt, een zon, welke wij kennen als het sterrenbeeld van de Noorderkroon. Het is dit sterrenbeeld,
dat volledig in het teken staat van het paranormale. De oude Grieken noemen dit sterrenbeeld de
tempel van Delphi. Het sterrenbeeld van de Slangendrager, staat dus in het teken van paranormale
gave.

De Slangendrager is een combinatie van twee specifieke sterrenbeelden. Het is altijd de combinatie
zon in Boogschutter en de maan in Schorpioen. Beide sterrenbeelden staan bekend om hun
intensiteit, toch vertegenwoordigen beide elkaars extreme. De Schorpioen is vrouwelijke energie op
steroide, en de Boogschutter mannelijke energie op steroide. Het punt waar beide energieén
samenkomen, de conflictzone, is zo intens dat er een nieuwe energie ontstaat, genaamd de
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Slangendrager. Kortom, de Slangendrager in pure zin, is altijd een kind van de Boogschutter en
Schorpioen.

Astrologisch gezien is het volgende aan de hand. De Schorpioen vertegenwoordigt een
waterelement, dat wordt versterkt door een lucht element. De Boogschutter vertegenwoordigt een
vuur element, dat wordt versterkt door een lucht element. De Schorpioen kun je zien als een koude
natte wind en de Boogschutter als een hete droge wind. Wanneer beide samenkomen, ontstaat er
een nieuw element genaamd de bliksem. Kortom, de Slangendrager heeft zijn eigen unieke element,
genaamd de bliksem.

Toch zijn we er nog niet. De ascendant speelt ook nog een rol. Als je een Slangendrager bent, en je
ascendant is het sterrenbeeld de Tweelingen, dan transformeert je Tweelingen naar een andere
identiteit. In dat geval staat alles in het teken van chaos, dood en destructie, oftewel de donder. Dus
mocht je zon in Boogschutter staan, je maan in Schorpioen en je ascendant is een Tweelingen? Dan
vertegenwoordig jij de donder (Tweelingen), en de bliksem (Slangendrager). Je bent dan volledig
puur. In astrologie zijn er dus 6 elementen die een rol spelen, namelijk vuur, aarde, lucht, water,
donder en bliksem.

Het conflict in astrologie.

Er zit een conflict in de basis van astrologie. Het verbaasd mij dat iedereen dit is ontgaan. Dit is dan
ook de rede dat ik zelf kijk naar dingen en zelf een oplossing vind voor het bestaande probleem.
Astrologie staat volledig in conflict en er zijn daar drie aanwijzingen voor te vinden.

De eerste hint heeft te maken met de elementen. Als ik de 12 sterrenbeelden op een rijtje zet, dan
staan de elementen numerologisch gezien met elkaar in conflict. De Ram staat bekend als een
vuurteken en draagt het cijfer 1. Het getal 10, staat in numerologie gelijk aan 1 (1+0 = 1). In dit geval
brengt het de Steenbok en de Ram samen, oftewel het zijn de elementen aarde en vuur die
samenkomen. Het probleem is dus dat de elementen met elkaar in conflict staan. Het geeft aan dat
er iets ontbreekt.

De Slangendrager staat gelijk aan het cijfer 9, en kent zijn eigen element de bliksem. Door deze
kennis aan het bestaande elementenmodel toe te voegen, komt alles weer met elkaar overeen. De
Ram staat dan weer gelijk aan de Boogschutter, het is vuur op vuur. Dit geldt ook voor alle
sterrenbeelden die volgen. Alle elementen staan door de Slangendrager weer in harmonie. Kortom,
we hebben 13 sterrenbeelden.

Er is ook nog een ander wijze, waarop je kunt zien dat astrologie in conflict is. Het draait allemaal om
het sterrenbeeld van de Weegschaal. De Weegschaal staat enorm bekend om zijn evenwicht, rust en
stabiliteit. Beide schalen dragen een gelijk gewicht. In astrologie is dit met het 